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HZ. İBRAHİM 
ALEYHİSSELAM'IN 
BAŞINDAN GEÇENLER 


İbrahim aleyhisselam Allahu Teala'ya aşırı muhabbeti ve O'nun rıza ve muhabbetini celbeden ibadetler ve taatlerde bulunması sebebiyle, bu peygamberini halis bir dost ittihaz ederek kendisine ilahi sırlarını vakıf kılarak ikram buyurmuştur. 

İşte bu sebepten dolayı Hz. İbrahim'e “Halilullah, yani Allah'ın Dostu” ismi verilmiştir. 

Hz. İbrahim bir defasında Ölüm meleği Azrail aleyhisselam ile karşılaştığında: 

— Rabbim beni niçin halıl ve dost edindi? diye sordu da Melekü'l Mevt: 

— Sen insanlara ihsanda bulunsun da onlardan bir şey istemezsin! şeklinde cevap vermiştir. 

Hz. İbrahim'in nesebi Nuh aleyhisselamın oğlu Sam'a kadar gider. Babasının asıl ismi de Târıh idi. 

Nemrud tarafından puthanesine nazır tayın edildiği zaman Târih adını Âzer'e çevirmiştir ki, Âzer puthanesindeki putlardan birisinin adı idi. 

Nuh aleyhisselam vefatı ile Hz. İbrahim arasında Peygamber olarak Hz. Hüd ile Hz. Salih vardır. Bu aradaki fasıla da bin yüz kırk üç senedir. Hz. Hüd ile Hz. İbrahim arasında da altı yüz otuz yıllık bir fasıla olduğu bildirilmiştir. 

Hz. İbrahim'in doğumu Nemrud b. Kenan'ın hükümdarlığı zamanına rastlar ki, dogum yeri de sonradan ateşe atıldığı ve Nemrud'un saltanat merkezi olan Bâbil şehridir. 
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iğ Hz. iin künyesi “Ebu? i Edyaf — Konuklar babası”dır. Çünkü İbrahim aleyhisselamın evi yol uğrağı bir yerde bulunduğundan her gelen misafire ikram edilirmiş. 
Bu sebeple kendisine bu künye verilmiştir. 

Ibrahim aleyhisselam seksen yaşında olduğu halde Şam beldelerinden Kaddum köyünde kendi kendini sünnet etmiştir. 

Hz. İbrahim sünnet olunca hitan, zürriyeti için devam edegelen bir sünnet olmuştur. Bütün Israil oğulları arasında cari olan Tevrat'ın hükmü de böyle idi. 

Hz. Isa zamanına kadar hitan sünneti böyle devam edip gelmiştir. Daha sonra Hristiyanlardan bir tarıfe Tevrat'ın bu hükmünü bozmuşlar ve: 

— Hitan, kalbin perdesini atmaktır, şeklindeki hezeyanlarıyla bu güzel sünneti bozmuşlardır. 

Hz. Ibrahim kavmini, en sihirbaz ve müneccim olan Babil halkını, yıldızlar adına diktikleri putlara tapmaktan alıkoyarak Allah'ın birliğine davet ettiği halde bir türlü tesirini gösterememişti. Nihayet bunların putlarına bir oyun oynamak ve kavmini canlı bir şahit ve onları cevapsız bırakacak bir delil ıle karşılamak istedi. 

Babil halkı bir bayram vesilesiyle ve adet olduğu üzere hazırladıkları bayram yemeklerini mabedlerine götürüp putların önüne sıralamışlardı. Bu yemekleri mabed dışında bayram merasiminden sonra gelip yemek adet idi. Bu defa da yemekleri bırakıp gidiyorlardı. 

Ibrahim aleyhisselam yolda kavmının adetince yıldızlara bir bakış baktı ve: 

— Şimdi ben hakikaten hastayım, vebaya tutuldum, dedi. 

Bunun üzerine yanındakiler ondan yüz çevirerek arkalarına dönüp kaçıverdiler. Hz. Ibrahim de: 

— Allah'a yemin ederim ki, siz dönüp gittikten sonra ben de, putlarınıza elbette bir oyun oynayacağım, dedi ve gizlice bir yol ile kavminin putlarının yanına vardı. 

Putlara hitaben: 


3SEX 


<a, 


SEE 
Tİ > 
SEİÇ 
> Vem, 


Ee 
> e 
> ,) 


4 ey 
> lay, 
ZE a, in, 


ŞE 
5 JE 


2e3e vw Ai ze 
«> hi 


> 
3 


23 
> 9 


tai 
> 


SEÇ a. <> 
ŞE 
Çİ we 


358 
A li 
258 
Pİ > 


4» 
hu,” 


2E3Ş 
> we 


4-5 A, we Y 


598 


a, 
> 


SE 
> hk) 
ŞEe3e 
A hı, “ 


Ee dd i,, 
ZE 
> h,, “ 


k.) z > 
> ansi 
2030 
> > 


ZE g— >. 
358 
> > 


ge ki 


m. 
>» 


ZE 
> > 


> mazi 


2t3S w > 


"| ww. Ya” 


2EİZ vw üm, 


<a. 
> 


a, > 

azl 
2e3> 
> esi 


/ 
0“ 
N, 


(>< A m —(>zc (2c) (CA (> ca 2 CA ON 
398 53 3S SEE —S— İSİ 5353 K 


4> 


NN 


> 


a, a» 


> en, 


e 


<a, 
> 


4» 
> 


e 


<<. 
> 


> we. 


e 


m w 


> 


e 


> 


<a. 
> 


> 
<> 


<a, 
> 


> 
> 


ŞE 


> 
> 


> il 


e 


<a, 
> 


> 
A 


<<, 
> 


4» 
mi 


<a 
> 


4» 


e 


> 


Aİ 


MP 


e 


5 


> 


an 


> ha) 


o 


> 
<> 


“a. 
ww 


> 


e 


> 


> 


dd A, 


5 


vw 


li) 


Gin, 


> 
<> 


in. 
> 


> hai 


<, gö 


/ 
) 


) DİNİ HİKÂYELER 
— Haydi buyurunuz, şu yemekleri yemez misiniz? 
Neden bana cevap vermiyorsunuz? diye alay ettikten sonra şiddetle bir vuruş vurdu ve putları paramparça etti. 
Mümkün kı, kendisine müracaat ederler diye putların büyüğünü hali üzere bıraktı ve baltayı bunun omzuna astı. 
Müşrikler koşarak mabetlerine geldiler: 

— Bu fenalığı ilahlarımıza kim yapmış? Kim yaptıysa muhakkak o, zalimlerden birisidir, diye soruşturdular. 

Hz. Ibrahim'in “Bu putlara bir oyun oynayacağım” dediğini duyanlar: 

— Bu delikanlının putları kötü şekilde andığını işittik, ona İbrahim deniliyor, dediler. 

Bunun üzerine müşrikler: 

— Haydi şunu yakalayıp halkın gözü önüne getiriniz bakalım. Olabilir ki, halk şahitlik ederler, dediler. 

Ibrahim aleyhisselam getirildiği zaman: 

— Ey Ibrahim! Bizim ilahlarımıza bu hakareti sen mi yaptın? diye sordular. 

O da: 

— Onların şu omuzu baltalı büyüğü, cüce putlara niçin tapılıyor? diye kızarak yapmıştır. 

Hele bir kere şu yerde serili duran küçük putlara sorunuz; eğer dile gelir, cevap verirlerse doğrusunu öğrenmiş olursunuz? dedi. 

Nihayet müşrikler vicdanlarına müracaat ettiler de birbirlerine: 

— Doğrusu siz haklısınız! dediler. 

Sonra başları aşağı getirildi de: 

— Sen hakikaten bilirsin ki, bu nesneler söz söyleyemez, diye itirafta bulundular. 

Ibrahim Aleyhisselam: 

— O halde siz Allah'tan başka size hiç bir faydası dokunmayan, zarar da vermeyecek olan şu putlara mı tapıyorsunuz? 

Of size ve Allah'tan başka taptıklarınıza!... Hâlâ akıllanmayacak mısınız? dedi. 
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Bütün bu olanlar Nemrud'a kadar bildirildi, ve saray 

erkanı halka hitaben: 
| — Siz bir iş görmek istiyorsanız, bu adamı yakınız da 
ilahlarınızın öcünü alınız! dediler. 

Hakikaten ateşe attılar. 

Allahu Teala da ateşe: “Ey ateş! İbrahim'e serin ve selamet ol!” buyurdu. 

Müşrikler Hz. İbrahim'e zarar vermek istemişlerdi. 
Allahü Teala da kendilerini hüsrana ve ziyana düşürdü. Ve Ibrahim aleyhisselam'ı ateşten kurtardı. 

Kardeşinin oğlu Lüt aleyhisselam ile beraber Irak'tan alemlere mübarek kılınan toprak olan Şam'a gönderdi. 

Ibrahim aleyhisselam genç yaşta babasının ve kavmini tapındığı putlara karşı mücadeleye başlamıştı. Onları bu batıl ibadetlerinden vazgeçirmeye çalışıyordu. Bir gün babası Azer'e: 

— Sen putları bir sürü ılah mı kabul ediyorsun? 
Muhakkak ben seni ve kavmini açık bir dalalet içerisinde görüyorum, demıştı. Ruh sahibi olan ınsanın gerçek beşer timsali olsun ve gerek yıldızlar ve melekler timsali farz edilsin, cansız putlara alçalması ve ibadette bulunması ne açık bir sapıklıktır ki, Hz. Ibrahim bunu babası Azer'den başlayarak kavminin yüzünü vurmaktan ve onları irşat etmekten çekinmemişti. 

— Çünkü Allahü Teala arz ve semaların saltanatını, yıldızları, ay ve güneşi gözüne açık bir gösterişle gösteriyor ve bütün alemin her türlü heyetiyle bir mülk, saltanata tabi bir memleket olduğunu ve bu memleketi zabt ve idare eden hükümranlık sırlarını ve hakimiyet kanunlarını onun kalbine bildiriyordu. 

İşte Hz. İbrahim'e bunlar, yakin bulan, tam kanaate eren kimselerden olması için Allahü Teala tarafından ihsan olunuyurdu. Binaenaleyh Hz. İbrahim vakta ki gece bütün zulmetiyle başına çöküp ortalığı karanlığa boğduğu, o zaman seyyarelerden parlak bir yıldız görerek: 

— Bu benim Rabbim ha! dedi. 
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DINI HIKAYELER 

Böylece ilk önce bir yıldızın bir insanı terbiye edebileceğine ihtimal vermeyerek etrafındakilere bir tarız yaptı. Çok sürmeden o yıldız kaybolup batınca: 

— Ben batanları, kaybolanları sevmem, dedi. 

Bununla evvela Rabblik ve kullukta muhabbetin temel nokta olduğunu, fakat hareket ve batışın tesir için değil yaratılış, teessür, mahkumiyet, hadis olma ve fena bulma bakımından delil olduğunu, bu itibarla da kaybolan bir şeyin Rabb olmayancağını ve kaybolan bir şeye muhabbet etmenin sonu boş çıkacak bir sapıklık olduğunu ve Rabbin bunda müessir ve bunu hareket ettiren, zeval bulmaktan münezzeh olan bir yaratıcı kudret olması lazım geldiğini anlattığı gibi, hususiyle kaybolmuş ve batışa dıkkat nazarlarını çekmekle yıldızların batışından dolayı onların yerine putları ikame edenlerin sapıklıklarını ve tenakuzlarını da göstermiş oldu. Çünkü kayboluşlarından dolayı asıllarının kafı olmadığını kabul ettikleri halde, o kaybolanların bir san at eseri olarak yapılan suretlerine itibar etmek ne büyük bir çelişkidir. 

Bunu takiben o zaman, Ay'ı doğarken gördü ve aynı mana ile: 

— Bu benim Rabbim ha!... dedi. 

Bu da kaybolunca hem Rabbine olan kami kanaatını işhad ederek: “Işte bu benim Rabbim ha!” sözlerinin onu kabıl şeklinde olmayıp inkar ve aksini söyleyenleri susturucu olduğunu anlatmak, hem de her an Rabbine olan ihtiyacını itiraf ve hidayetine şükretmek için dedi ki: 

— Hiç şüphe yok, Rabbim bana hidayet etmese ben de her halde o sapıklar topluluğundan olacaktım. 

Bundan sonra ne zaman ki, Hz. Ibrahim Güneş'i doğarken gördü ve üzerindeki karanlığıyla tamamen açılıp gündüzün sabahına erdi: 

— Bu benim Rabbim ha!... Bu hepsinden büyük!.. dedi. 
Ve böylece daha büyük bir tarız yaptı. 

Sonra bu da batınca: 

— Herhalde ben, sizin Rabbime ortak koştuğumuz şeylerden beriyim. Ben tertemiz bir muvahhid olarak bütün 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ADINI HIKAYELER varlığımla yüzümü bütün muhtevasıyla şu Semüalar ve yeri yaratan şanı yüce Zata çevirdim. 

Ben Allah'a şirk koşanlardan değilim, dedi. Evvel de ahir de müşriklere hiç iştirak etmediğini tasrih ederek tevhide olan tam kanaatini ilan ve muvahhidliğini isbat ve ikrar eyledi. | 

Hz. Ibrahim'in kavmi de kendisine karşı mücadele ve onu hafife almaya çalışarak delil gösterme yarışına kalkıştılar, galebe çalmak fikrine saplandılar. Cevaben Ibrahim aleyhisselam onların kavli ve fiili kavga ve tehditlerini de hafife alarak ve yukarıdakı delillerle ilahlık ve kulluk hükümlerini beyan ederek tam galibiyetini sağlayan şu delille dedi ki: 

— Siz bana Allah hakkında delil getirmeyi mi kalkışıyorsunuz? Halbuki O, bana hakikati doğrudan doğruya gösterdi. Sizin ona ortak koştuğunuz şeylerden ise ben, hiç bir zaman korkmam, Rabbim dilemedikçe onlar bana hiç bir şey yapamaz, Rabbim her şeyi ilmiyle ihata buyurdu artık bir düşünmez misiniz? Hem nasıl olur da ben sizin ortak koştuklarınızdan korkarım, baksanıza siz, Allah'ın hiç bir delil indirmediği şeyleri O'na ortak koşmaktan korkmuyor musunuz? 

Şu halde korkudan emin olmaya iki taraftan hangisi daha layık? Eğer bilecekseniz. 

Imam edip de imanlarını bir haksızlıkla hileli şekilde örtmeyen kimseler işte korkudan emin olmak onların hakkıdır ve hidayete erenler onlardır! 

e 


Allahu Teala, İbrahim aleyhisselam?ı halim bir oğul ile müjdelemişti ki, bu uslu oğul Hz. Ismail'dir. Ismail aleyhisselam babasının yanında koşmak, çalışmak çağına erdiği zaman, Hz. Ibrahim ona Allah için yapılacak bir amel, bir taat göstermek üzere: 

— Ey yavrum! dedi. Ben seni düşümde görüyorum ki, ben seni boğazlıyorum. Artık bak, ne görürsün, buna ne dersin, ne görüşte bulunursun, diye söyledi. 

Hz. Ibrahim, bu rüyayı Zilhicce ayının sekizinci, 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DİNİ HİKAYELER | dokuzuncu, onuncu yani Terviye, Arefe, Nahir geceleri sıra ile üç gece görmüştü. Peygamberlerin rüyası vahiy, tabirleri 


de vahiy olduğundan Hz. Ibrahim böyle görmüş ve böyle. 


tabir etmiş ve binaenaleyh böyle vahiy almış olmakla bu, yerine getirilmesi vacip bir hak emir olmuş oluyordu. 

Bunun üzerine onu Zorla yerine getirmeye kalkışmayıp önce Icra şeklini müşavere etmek üzere böyle reyini sorarak tebli& eyledi kı, bununla ilk önce onun itaat ve bağlılık ile ecir ve sevaba erişmesini sağlamak istedi. 

Düşünmeli ki bunu söylerken “ey yavrucuğum!” diye hitab eden bir babanın kalbinde ne yüksek bir şefkat hissi çarpıyor ve ona ne kadar büyük bir vazıfe aşkı, Allah sevgisi hakim bulunuyordu. Düşünmeli de duymalıki, bu ne büyük 


bir afet, ne dehşetli bir ilahi imtihan idi. 


İşte bunun böyle bir ilahi emir olduğunu anlayan ve Allah'ın sabredenlerle beraber olduğunu bilen o halim oğul: 

— Ey babacığım! dedi. Ne ile emrolunuyorsan yap. 
Beni inşallah sabredenlerden bulursun. 

Böyle ikisi de Allahu Teala'nın emrine nefislerini teslim ettikleri zaman Hz. Ibrahim, oğlu Ismail aleyhisselam'ı tuttu şakağına yatırdı. 

Bunun üzerine Allahu Teala ona şöyle nida etti: 

— Ey Ibrahim, rüyayı gerçekten tasdik eyledin, sadakatle yerine getirdin, gördüğün gibi inandın ve azım ve sadakatle yerine getirdin. 

Allahu Teala böyle nida edince, ne büyük bayram, ne tarife sığmaz bir neşe ve sevinç hasıl olduğunu izaha hacet yoktur. Zira Allahu Teala muhsinlere böyle mükafat verir. 

Şüphesiz ki Hz. Ibrahim'in bu oğlunu kurban etmesi işi, elbette açık bir imtihandır. Bu imtihan Hz. Ibrahim ve oğlunun en yüksek ihsan mertebesinde bulunan muhsinlerden olduğuna hiç şüpheye mahal bırakmaz. Onun için onların o ihsanlarını Allahu Teala da mükafat ile karşılayarak öyle nida etti ve ona büyük bir kurbanlık fidye de verdi. Çünkü Ibrahim aleyhisselam bir oğlu olursa bunu Allah yolunda kurban vereceğini nezretmişti. 
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“DİNİ HİKÂYELER 


Bu nida olunduğu zaman rüya kkk ettirilmiş olmakla beraber nezir yerini bulmamış olduğundan bu fidye onu böyle nesih suretiyle tamamlamış ve ayrıca bir nimet olmuştur. Hz. İbrahim'e fidye olarak gönderilen bu büyük kurbanın cennetten gelme, beyaz ve alaca renkli iri gözlü bir koç olduğu rivayet edilmiştir. 

e 


İbn-i Abbas radiyallahu anh'den rivayet edilen bir Hadis-i Şerif de Peygamberimiz aleyhisselam şöyle buyurmaktadır: 

Kadınların uzun etekli elbise kullanmaları İsmail'in anası Hacer tarafından konulmuş bir adettir. Hacer, ortağı Sare'den izini gizlemek için uzun eteklik giymiş idi. 

İbrahim, Hacer ile evlenip İsmail doğduktan sonra emzirmekte olduğu bu oğluyla birlikte Sare'nın taarruzundan korunmak için Şam'dan çıkıp Mekke'ye geldi. 

Nihayet Hacer ile Ismaıl'ı Mescid-i Haram'ın bugün bulunduğu yerin ve Mescidin yüksek bir mahallindeki Zemzem kuyusunun yukarısında büyük bir ağacın yanına bıraktı. 

O tarihte Mekke'de hiç bir kimse yoktu. Hatta içecek suda yoktu. İşte İbrahim bu ana ve oğulu buraya bıraktı. 
Yanlarına içi hurma dolu meşin bir dağarcık, i içi su dolu bir kırba bıraktı. 

Sonra İbrahim kendi Şam'a gitmek üzere döndü. 
İsmail'in anası Hacer de peşi sıra onu takip ederek: 

— Ey İbrahim, bizi bu vadide bırakıp da nereye gidiyorsun? Oyle bir vadi ki, ne görüp görüşecek var, ne başka bir hayat eseri var, dedi. 

Hacer bu sözlerini tekrarladıysa da İbrahim ona dönüp bakmadı. 

Nihayet Hacer kendisine: 

— Bizi buraya bırakmayı sana Allah mı emretti? diye sordu. 

Ibrahim: 

— Evet, Allah emretti! diye cevap verdi. 
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Bunun üzerine Hacer: 

— Öyle ise Allah bize yetişir, O bizi korur, terketmez! 
dedi. Sonra Kâbe'nin yerine döndü. İbrahim de ayrılıp gitti. 
Ta Mekke'nin üstündeki Seniyye mevkiinde görülmeyecek bir yerde bulununca, yüzünü Kâbe'ye döndürdü. 

Sonra ellerini kaldırarak şu kelimelerle duâ ederek: 

- Rabbim! Zürriyetimden bir kısmını (İsmail ile onun soyunu) ekin bitmez bir vadide Sen'in, taarruzu haram olan, Beyinin yanında iskan ettim. İnsanlardan bir kısım kimseleri, namaz kılmak için zürriyetimin bulunduğu yere doğru meylettirip heveslendir? 

Ve onları her nevi meyvelerden rızıklandır. 

Böylece Sana şükrederler! dedi. 

Artık İsmail'in anası, oğlu İsmail'i emziriyor ve kendisi kırbadaki sudan içiyordu. 

Nihayet kırbadaki su bitince hem Hacer, hem de çocuğu susadılar. 

Hacer çocuğun susuzluktan toprak üzerinde sızlanarak yuvarlandığına bakmaya başladı. Fakat çocuğun bu elim haline bakmaktan fenalaşarak onun yanında kalkıp biraz öteye gitti. Ve o mıntıkada Kâbe'ye en yakın dağ olarak Safa tepesini buldu ve onun üzerine çıktı. 

Sonra vadiye karşı durup bir kimse görebilir miyim? 
diye bakmaya başladı. Fakat hiç bir kimse göremiyordu. 
Bu defa Safa tepesinden indi. Sonra müşkil bir işle karşılaşan bir insan azmiyle koştu. 

Nihayet vadiye geçti. Sonra Merve mevkiine indi. 
Orada da biraz durdu ve bir kimse görebilir miyim? diye baktı. Fakat hiç bir kimse göremedi. 

Hacer bu şekilde Safa ile Merve arasında yedi defa gitti, geldi. 

Peygamberimiz aleyhisselam “bunun için hacılar Safa ile Merve arasında koşarlar” buyurmuştur. 

Hacer son defa Merve üzerine çıktığında bir ses işitti ve kendisi nefsine hitabederek: 
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— Sus, iyice dinle! dedi. Sonra dikkatle dinledi. Bu sesi önceki şekilde bir daha işitti. 

Bunun üzerine Hacer: 

— Ey ses sahibi, sesini duyurdun! Eğer sen bize yardım etmek kudretine sahip isen bize yardım et! dedi. 

Ve böyle der demez hemen Zemzem kuyusunun yerinde bir melek göründü. 

O melek ayağının topuğu ile yeri kazıyordu. Nihayet su göründü. 

Su başka tarafa akmasın dıye Hacer hemen suyu çevirdi, havuz gibi yaptı. Hacer hem eliyle öyle yapıyordu. Bir taraftan da kırbasını doldurmaya devam ediyordu. Su 1se avuç avuç alındıktan sonra yerinde kaynıyordu. 

Peygamberimiz aleyhisselam: “Allah IsmaiPin anası Hacer'e rahmet etsin! O, Zemzem'i kendi haline bıraksaydı da suyu avuçlamasaydı, muhakkak Zemzem akar bir ırmak olurdu.” buyurmuştur. 

Hacer bu sudan içti. Çocuğuna süt olup emzirdi. 

Melek, Hacer?'e dedi kı: İ 

—Zayı ve helak oluruz diye sakın korkmayınız! Işte burası Beytullah'ın yeridir. O Beyti şu çocukla babası yapacaktır. 

Muhakkak ki Allah, o işin ehlini zayi etmez. Beyt-i Haram'ın mahalli tepe gibi olup yerden yüksekçe idi, uzun zaman seller sağını solunu kazıp götürmüştü. 

Hacer bu suretle yaşarken günün birinde Cürhüm'den bir cemaat uğradı. Bunlar Kedâ yoluyla gelip Mekke'nin alt tarafına indiler. Cürhümiler oraya bir kuşun gelip gittiğini görmüşlerdi de: 

— Hiç şüphesiz şu kuş bir suyun başında döner dolaşır. 

Halbuki biz de bu vadide su olmadığını biliyorduk! 
demişlerdi ve anlamak için çevik bir, yahut iki kişi göndermişlerdi. 

Onlar orada su bulunduğunu anlayınca dönüp gelmişler, su olduğunu haber vermişlerdi. 
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Bunun üzerine Cürhümiler Mekke mevkiine gelmişlerdir. Cürhümiler geldiği zaman İsmail'in anası da su başında idi. 

Cürhümiler ona: 

— Bizim gelip şuraya senin civarına inmemize müsaade eder misiniz? dediler. 

O da: 

— Evet, konaklayabilirsiniz. Bu sudan da 


kullanabilirsiniz. Şu kadar ki, bu suda mülkiyet iddia 


edemezsiniz, onun mülkiyet hakkı bana aittir, dedi. 

Onlar da Hacer'i tasdık ettiler. 

Ünsiyete muhtaç olduğu bir sırada Cürhümilerin bu gelişi Hacer'in arzusuna muvafık oldu. Cürhümilerin asıl kalabalık kısmına da haber gönderdiler. 

Onlar da gelip yerleştiler. Ev, bark, yaptılar. Nihayet Mekke'nin bulunduğu yer medeni bir hale gelmeye başlamıştı. Hacer'in oğlu İsmail yiğitlik ve gençlik çağına girmişti. Cürhümilerden arapça öğrenmişti. Artık İsmail gençlik çağında Cürhümiler arasında en sevimli bir sima olmuştu. 

Onun asaleti, güzel durumu Cürhümileri hayret içinde bırakmıştı. Bu cihetle İsmail büluğ çağına erişince Cürhümiler kendilerinden bir kızla evlendirdiler. Hayatın bu mesud safhası devam ederken günün birinde İsmail'in anası öldü. Hacer doksan yaşına girmişti. Ölünce Hicr'e defnolundu. l 

Ismail evlendikten sonra Ibrahim bırakıp gittiği oğlunu ve hanımını arayarak görmeye geldi. İsmail o sırada evde yoktu. İsmail'in hanımına sordu. 

O da: 

— Rızkımızı tedarik etmek için çıktı, m diye cevap verdi. 

Sonra İbrahim: 

— Geçiminiz, hal ve şanınız nasıldır? diye sordu. 

İsmail'in ailesi: 
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— Şiddetli darlık içindeyiz. Gayet 5 bir haldeyiz! 
diye şikayetçi oldu. 

Ibrahim: 

— Kocan geldiği zaman benden selam söyle ve ona şöyle de, kapısının eşiğinin basamağını değiştirsin!.. 

Ismail geldiğinde babasının gelip gittiğini, evin içerisinde duyduğu güzel bir koku gıbi bazı alametlerden anlar gibi oldu da ailesine: 

— Evimize gelen oldu mu? diye sordu. 

O da: 

— Evet, şöyle şöyle bir surette yaşlı bir adam geldi. 
Bana seni sordu. Cevap verdim. 

Geçimimizi sordu. Ben de şiddetli darlık içinde bulunduğumuzu söyledim! dedi. 

Bunun üzerine İsmail: 

— Sana bir vasiyyet ve bir söz Bualkii mı? diye sordu. 

Hanımı da: 

— Evet, bana, sana selam söylememi ve kapının basamağını değiştir! dememi tenbih etti, dedi. 

Sonra İsmail ailesine: 

— O gelen ihtiyar babamdır. Bana senden ayrılmamı emretmiştir. Artık sen ailenizin evine gidebilirsin! dedi. Ve ondan ayrılarak Cürhümilerden başka bir kadınla evlendi. 

İbrahim, Allah'ın dilediği bir müddet kadar uzaklaştı da sonra geldi. Yine evde İsmail'i bulamadı, İsmail'in karısının yanına gitti. Ona da İsmail'i sordu. O da rızkımızı temin etmeye gitti, diye cevap verdi. 
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— Biz hayır, saadet ve bolluk içerisindeyiz! diyerek Allah'a hamd ve sena etti. 

Ibrahim yine: 

— Ne yiyip, ne içiyorsunuz? diye sordu. 
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“DİNİ HİKÂYELER 

İsmail'in hanımı: 

— Et yiyoruz, su içiyoruz, dedi. 

Ibrahim Peygamber de: 

— Ey Rabbim! Bunların etlerini ve sularını mübarek kıl, bereket ve bahtiyarlık ihsan eyle! diye duada bulundu. 

İbrahim zamanında Mekke civarında hububat bilinen bir şey değildi. Av etiyle, gıda temin edilirdi. Eğer o tarihlerde ve oralarda hububat bilinmiş olsaydı, İbrahim aleyhisselam hububat hakkında dua ederdi. İbrahim aleyhisselamın bu duası bereketiyledir kı, et ile su Mekke'den başka yerlerde o sıcak muhitte Mekke'deki kadar hiç bir kimsenin sıhhatine uygun düşmez. 

Ibrahim Peygamber gelinine: 

— Kocan geldiği zaman ona selam söyle ve ona kapısının eşiğini güzel tutsun! diye emreylediğimi söyle, dedi. 

Sonra İbrahim ayeyhisselam Şam'a dönmüştür. 

İsmail eve gelince: 

— Evimize gelen oldu mu? diye sordu. 

Ailesi: 

— Evet, güzel yüzlü bir ihtiyar geldi, diye İbrahim'i meth ü sena etti. Sonra seni sordu. Ben de rızkımızı temin etmeye gitti, dedim. Geçiminiz nasıldır? dedi. Ben de hayır ve saadet içindeyiz! diye cevap verdim. 

Sonra İsmail: 

— Sana bir şey vasiyyet etti mi? diye sordu. 

Ailesi de: 

— Evet, o muhterem ihtiyar sana selam söyledi ve kapının eşiğini iyi tutmanı emreyledi, dedi. 

Bunun üzerine İsmail ailesine: 

— İşte o gelen babamdır. Sen de evimizin şerefli eşiğisin! 
Babam bana seni hoş tutmamı, iyi geçinmemi emretmiştir, dedi. 

Sonra İbrahim aleyhisselam bir müddet daha oğlundan ve ailesinden uzakta yaşadı. Ondan sonra Mekke'ye geldi. 
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O sırada İsmail Zama mn e büyük bir ağacın altında okunu yontup düzeltmekle meşguldü. & Ismail babasını görünce hemen kalkıp babasını karşıladı. 
Uzun zaman birbirine hasret olan bir babanın oğluna, bir oğlun da babasına karşı olan sevgisi sarılmalar ve el, yüz, göz öpmelerle kaynaştı. 

Sonra Ibrahim aleyhisselam: 

— Ey İsmail! Allahu Teala bana büyük bir iş emretti! 
dedi. 

Ismail de: 

— Babacığım! Rabbin ne emrettiyse o emri yerine getir! 
dedi. 

Ibrahim aleyhisselam: 

— Fakat bu işte sen bana yardım edeceksin! dedi. 

Ismail aleyhisselam: 

— Babacığım ben sana her vechile yardım ederim dedi. 

Ibrahim aleyhisselam: 

— Allah Teala, burada bir beyt yapmamı emretti! diye etrafından yüksekçe bir tepeye işaret etti. İbrahim ile İsmail işte orada Kâbe'nin temellerini kurup duvarlarını yükselttiler. 
İsmail taş getirdi. İbrahim de bina ederdi. 

Nihayet Beytın binası ilerleyip duvarları yükseldiğinde İsmail bugün ziyaret edilen malum taşı getirdi, babası İbrahim de « onu ayağının altına iskele olarak koydu. Üzerinde inşaata devam etti. İbrahim yapar, İsmail de taş verirdi. 
Inşaat tamam olduktan sonra baba, oğul: 

— Ey Rabbimiz! Yaptığımız şu beyti tarafımızdan takdim edilen kulluk armağanı olarak kabul buyur! Rabbimiz, muhakkak sen dualarımızı çok iyı işitir, niyetlerimizi ihlası kesin olarak bilirsin! diye dua etmişlerdir. 
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HZ.MUSAİLE o | 
HZ. HIZIR'IN YOLCULUĞU 


Hz. Musa, kavmine hitabede bulunuyordu: 

— Insanların en bilgini kimdir? diye soruldu. 

Hz. Musa, en bilgin benim, dedi. Allah bilir, demediği için Hz. Musa'ya Cenab-ı Hak, vahy ile itap edip buyurdu: 

— Denizlerin birleştiği yerde bir kulum vardır. O, senden bilgilidir. 

Musa: 

— Ben, onu nasıl bulayım?, dedi. 

Allah: 

— Bir zembil içine balık koy, nerede onu yitirirsen aradığın oradadır, buyurdu. 

Musa, öğrencisi Yuşa b. Nün ile birlikte zembile bir balık koyarak yola çıktılar. | 

Bır taş dibine gelip uyudular. Balık zembilden kayıp gıttı ve denize 1Z, yol bıraktı. 

Musa ve yanındaki genç için hayret edecek bir durumdu bu. Gecenin kalanı ile gündüzünü yolda geçirdiler. Sabah olunca, Musa, gence: 

— “Gıdamızı getir, şu yolculukta yorulduk” dedi. Halbuki Musa, emrolunan yere gelinceye kadar yorgunluk duymamıştı. 

Genç: 

— Hele, görüyor musun, taşın dibinde kaldığımızda ben balığın denize gittiğini size söylemeyi unuttum.! 

Musa: 

— Aradığımız yer orası idi, deyip izlerine döndüler. 
Sahra'ya gelince, elbisesi ile örtünmüş bir adam gördüler. 
Musa ona selam verdi (O Hızır'dı.) 

Hızır: 


lg en Ca” ani A, Cn” Vem MA, A (a Can) Ce >», Ci Cen Lİ Camı Ya? Yel SE — Ee — 3 —t3— 3 — Ee — 3 — 3 e—Eİ— EZE 
Va Hg e Ya we. Y.A wi Ya e Y em, Ya” we Y a Vie Vi m YA we. Ya e Ymm “dili <> 


0 


C. m Te we Y e” we Y we Ya we Ya > Ya” Mn Ya hı, 


> in 


AŞ we Ya” 


Ce 
Ya» 


Gi. 
CÜ 


g> we. Y a” h 2 4 hı) 


(5 
ai 


2 
> 


CÜ we. T 7 Vi. Y > >. 


ME 
A 


'DİNİ HİKÂYELER 


Geek ein Ele T 


— Ey selam sahibi nerelisin? 
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— Evet. İyi bildiğin ilimlerden bana öğretmen için seninle gelebilir miyim? 

Hızır: 

— Sen, benimle beraber (arkadaş) olmağa katiyen dayanamazsın, (zira) ben, Allah'ın bana biıldirdığı ilim üzre yürüyorum ki, onu sen bilmezsin, Allah'ın sana öğrettiği birilim var kı, onu da ben bilmeni. 

Musa: 

— Sen beni inşallah sabırlı ve hiç bir işine karşı koymayan bir arkadaş bulacaksın. 

Hızır: 

— Ey, bana uyarsan yaptığım işler hakkında, sebebini söylemedikçe bana hiç bir şey sormayacaksın. 

Yürüyerek deniz kenarına doğru gittiler. İstedikleri yere gitmek için gemi yoktu, az sonra bir gemi geldi, binmek için konuştular. Hızır, tanındı, navlunsuz (ücretsiz) gemiye bindiler. Bir serçe gelip geminin kenarına kondu. Denizden bir ıki damla su aldı. 

Hızır: 

— Ey Musa! 

Benim ve senin bilgimiz Allah'ın bilgisi yanında şu serçenin denizden aldığı kadardır, dedi. Ve geminin tahtalarından birini koparıp attı. 

Musa 

— Bizi navlunsuz bindırdiler. Sen onların gemilerini, içindekileri batırmak için mi deliyorsun? 
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Hızır: 
di — Sen benimle “yoldaşlığa” dayanamazsın dememiş li a miydim? ii 
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Musa: 

— Beni affet, unuttum, bana zorluk gösterme. (Bu Musa'nın ilk unutmasıdır.) 

Tekrar giderken arkadaşları ile oynayan bir çocuğa rastladılar. Hızır bu çocuğu tepesinden tutup başını kopardı. 

Musa: 

— Ortada kısası gerektiren bir şey yokken suçsuz yere birini nasıl öldürürsün? Görülmedik kötü bir şey bu. 

Hızır: v | 

— Sen benimle yoldaşlık edemezsin dememiş miydim? 

Musa: | 

— Bundan sonra bir şey daha sorarsam artık bana arkadaş olma, beyan edecek özrüm kalmadı. 

Yine yürüdüler, bir köye gelip köylülerden yemek istediler. Köylüler onları misafir etmedi. Hızır ile Musa, yıkılmak üzere olan bir duvar buldular, Hızır o duvarı eliyle doğrulttu. 

Musa: 

— Istersen ücret alırdın, dedi. 

Hızır: 

— Şu an, artık aramızda ayrılık zamanıdır. 

Peygamberimiz şöyle demiştir. 

— Allah Musa'ya rahmet etsin, isterdik ki Musa, sabır edeydi de onların işlerinden daha çok hikâye oluna idi. 
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Peygamberimizin bir gün, her sabah namazından sonra yaptığı gibi, “Bu gece rüya göreniniz var mı?” dedi. 

Sahabe: 

— Yoktur, dediler. 

Peygamber (s.a.v.): 

“Ben gördüm, iki kişi yanıma geldi, elimden tutup beni mukaddes toprağa götürdüler, ne göreyim biri oturur, biri ayakta, elindeki demir kancayı oturanın ağzına takıp ensesine kadar çekiyor. 

Ağzı burnu parçalanıyor, diger avurduna da böyle yapıyor, o zamana kadar öbür yanı bitişiyor. Ve böylece devam ediyor. Beni götürenlere, bu nedir? dedim. Onlar: 

— Yürü, dediler. Yürüdük. Sırtüstü yatan bir erkeğin yanına geldik, başucunda biri duruyor, elindeki kayayı yatanın başına vurur ezer. Taş yuvarlanır o onu alıp gelinceye kadar ezik kafa düzelir. 

Böylece yatana azap ederdi, kim bu dedim? Yürü dediler, yürüdük. Yukarısı dar, aşağısı geniş, altında ateş yanan fırın gibi bir deliğe vardık. Ateş yaklaşınca bir bölük insan deliğin ağzına kadar çıkıyor, alev hafifleyince aşağıya iniyorlar, onlar çıplak erkek ve kadınlardı. 

— Bunlar nedir? dedim. Onlar: 

o o — Yürüyünüz, dediler. Yürüdük bir kan nehrine vardık. 
İçinde dikilmiş biri vardı, kenarda da önü taş yığılı biri duruyordu, içindeki, kenara yaklaşıp dışarı çıkmak istiyordu. 
Kenardaki onun ağzına taş atarak geri çeviriyordu, böylece azaba devam ediliyordu. 

— Bu nedir? dedim. 

Onlar: 
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dn) — Yürüyün dediler. Yürüdük, yeşil bir ovaya vardık; orada büyük bir ağaç, dibinde bir ihtiyar, çevresinde çoluk çocuk, başka yabancı biri vardı ki önüne ateş yakmıştı. 
Arkadaşlarım beni o ağaca çıkardılar, ömrümde benzerini görmediğim güzel bir eve koydular, genç, çocuk, kadınlar vardı; bu evden alıp ağacın yukarısında bundan daha güzel bir eve koydular, burada, erkek, ihtiyar ve delikanlılar vardı. 
Onlara: 

— Beni bu kadar gezdirdiniz. Gördüğüm şeylerin sebebini söyleyin, dedim. 
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b — Söyleyelim, dediler. ) 
A a) Kanca ile a&zı yırtılan dünyada yalan söyleyip W ii yayanlardı. 


b) Başı ezilen, Allah, Kur'an ihsan etmişken geceleri - okuyup gündüz gereğini yapmıyanlardı. 

c) Fırında gördüğümüz çıplaklar zina edenler ve fahişelerdi. 

d) Kan nehrindekiler, faizle halkın kanını emenlerdi. 

e) Ağaç altındakı ihtiyar zat Ibrahim Peygamber, yanındakiler, insanların ergin olmadan ölen çocukları idi. 

f) Ağaca yakın ateş yakan, cehennemi idare edendi. 

g) Birinci ev imanlıların cennetteki evi, şu bulunduğumuz ikinci ev, şehitlerin durağıdır. 

Ben Cebrail'ım, arkadaş da Mikaildir. Yukarı bakınız, dediler. Bakınca beyaz bulut gibi bir köşk göründü. Bu da 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W cennetteki senin yerindir, dediler. VAN 
YA Ben: 
W — Oyle ise bırakın oraya gireyim, dedim. YW 
0 Onlar: ii 
VA — Daha geçirecek ömrünüz var, bitince teşrif edersiniz, o Y£. 
ii) dediler. ii 
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SEVAP İŞLEMENİN 
DÜNYADAKİ FAYDASI 


Geçmişlerden üç kışılık bir grup, yağmura tutularak bir mağaraya girdiler, yukarıdan bir taş parçası koparak mağaranın kapısını kapattı. Birbirlerine: 

— Bu felaketten bizi hiç bir şey kurtaramaz, ancak güzel işlerimizden birini vesile ederek, Allah'a dua etmek kurtarır, dediler. 

İçlerinden biri: 

— Allahım! Anam, babam ihtiyardı. Biz onlardan önce yiyip içmezdik. Birgün işim çıktığından vaktinde gelemedim. 

Süt sağıp gelince onları uyumuş buldum. Evdekilere vermeyip elimde kase, sabaha kadar baş uçlarında bekledim. 

Uyandılar, sütlerini içirdim. Bunu senin rızan için yapmışsam, şu taşı bizden kaldır, diye yalvarınca taş biraz aralandı, fakat çıkılamıyordu. 

Diğeri: 

— Yarabbi! Çok sevdiğim amcamın kızına, bana teslim olmasını söyledim ise de kaçındı ve namusunu korudu, fakat sonra zarurete, açlığa düşerek bana geldi. 

Yüz yirmi altına kendisini teslim etmeyi kabul etti. 
Altınları verdim, her şeyi yapabilecek duruma gelince kız bana: 

— Yüzüğümün taşının koparılmasını, yanı nıkahsız ırzıma geçilmesini helal edemem, dedi. 

Ben de ondan vaz geçtim. Altınları da geri almadım. 
Senin rızan için bunu yaptımsa şu felaketten bizi kurtar, diye dua etti. 

Taş biraz daha açılmış ise de çıkılacak durumda değildi. 

Üçüncüsü (Cenab-ı Allah'a niyaz ederek): 

— Ya Rabbi! Gündelikçiler tutarak ücretlerini vermiştim, 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DİNİ HİKÂYELER : 
yalnız birisi kaybolmuştu. Onun parasını çiftçilik ve ticaretle çoğalttım, sonra o gelip: 

— Ey Allahın kulu! Ücretimi ver! deyince gördüğüm deve, koyun sürüleri senin ücretindir, dedim. 

O: 

— Ey Allahın kulu! Benimle alay etme, dedi. 

Ben: 

— Alay etmiyorum, ciddi söylüyorum, dedim. 

Adam, onları tamamen aldı, hiç bir şey bırakmadan sürüp gitti. 

Allahım! Bunu senin için yaptımsa, içinde bulunduğumuz durumdan bizi kurtar, diye yalvarınca taş iyice açıldı ve çıkıp gittiler.” 
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İçten inkarcı, dıştan imanlı görünen müfıklardan biri, Peygamberimizin azatlı kölesi ve evlatlığı Zeyd b. Haris hazretlerine ortaklık teklifinde bulundu. O da onun hakiki müslüman olduğunu zan edip beraber ticaret yapmayı kabul ct. 

Para münafıktan olmak kaydıyle, beraber mal getirip satmak üzere anlaşıp Taif şehrine gitmek üzere yola çıktılar. 

Yolda münafık, Hz. Zeyd'e: 

— Yorulduk. Şu mağaraya girelim de bir müddet istirahat edelim, dedi. O da kalbinde hiç bir kötülük olmadığı için, bu teklifi kabul edip mağaraya girdiler. 

Münafık, Hz. Zeyd'e süikast hazırlamıştı. 

Orada uyutup, elini ayağını bağladıktan sonra öldürecekti. Biraz sonra Zeyd uyudu, münafık da planını takbike başladı. 

Zeyd'in ellerini ve ayaklarını sıkıca bağladıktan sonra, onu uykudan uyandırdı. Zeyd uyandı kı, elleri ve ayakları bağlanmış. Kendisini niçin bağladığını sordu. 

O da: 

— Siz bundan birkaç sene evvel Muhammed'le Taif'e gitmiştınız. Orada O'nu öldürmek istediler. Fakat sen kendini siper yaparak O'nun hayatını kurtardın. 

Ama şimdi ben seni öldüreceğim. Çünkü sen o zaman Muhammed'i kurtaramasaydın, bugün aramıza bu fitne girmeyecekti ve Arap milleti bu zamana kadar iman edegeldiği putlarına ibadet etmeye devam edeceklerdi, dedi ve hançerini çekip Zeyd'ın üzerine yürüdü. 

Hz. Zeyd canından çok sevdiği Resulullah'tan ayrılacağını ve bir daha dünya gözüyle göremeyeceğini düşünerek çok üzülüyor ve göz yaşları ile “Ya Rahman!” 
diye nida ediyordu. 
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O anda gaipten bir ses: 

— Dokunma! 

Bu sesi duyan münafık, mağaranın ağzında kendilerini gören birisi olduğunu zannederek, dışarı çıkıp baktı kı, kimse yok. Herhalde bana öyle gelmiştir. Kimse yokmuş diye düşünerek, tekrar içeri Zeyd'in üzerine yürüdüğünde, Zeyd yine: Ya Rahman! diye nida ediyor. 

O ses bu sefer daha gür bir şekilde: 

— Dokunma! diye bağırıyor. 

Daha fazla heyecana kapılan münafık, tekrar dışarı çıkıp bakıyor ki, kimse yok. 

Allah Allah!... Uçüncü defa öldürmek için hamle yaptığında bu sefer: “Dokunma!” nidası mağaranın ağzında duyuluyor. 

Heyecanla mağaranın dışına çıkan münafık, tam teçhizatlı bir adamla karşılaşıyor. 

Neye uğradığını şaşıran münafığın dili boğazına akıyor ve silahlı zat, münafığın kellesini sorgusuz sualsiz kesiyor. 

Silahlı zat, bu sefer içeri girip Hz. Zeyd'in ellerini ayaklarını çözüp bir isteği olup olmadığını soruyor. Zeyd b. Harıs, o zata: 

— Sen kimsin, nereden geliyorsun? Sesin birincide, çok uzaklardan geliyordu, ikincide ve üçüncüde daha yaklaştın ve beni kurtardın! dediğinde, O: 

— Ben seni kurtarmak için vazıfelendirilmiş bir meleğim. 
Sen birinci defa nida ettiğinde, ben yedinci kat semada idim. İkinci nida ettiğinde ikinci kat semada ıdım. Uçüncüde ise, mağaranın ağzına gelmiştim.. 

Kafırın kellesini kesip canını cehenneme yollamakla, benim vazifem bitmiş oldu. Allah'a ısmarladık, Muhammed'e selam söyle, deyip ayrılıyor. 

Zeyd, bu hadiseyi Peygamberimize ve ashabına anlattığı zaman, bütün müminler göz yaşlarını tutamayıp ağlıyor ve Allah'a şükrediyorlar. | 
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Hz. İsa gezilerinden birinde bir deniz sahiline uğrar. 

Orada, altın gibi pırıl pırıl parıldayarak görenlerin gözlerini kamaştıran bir kuş görür. Bu kuş durup durup çamur bataklığına dalarak altın parlaklığını pislikle sıvıyor. 

Fakat hemen arkasından temiz suya dalarak yıkanıyor, yine eski göz alıcı, gönül çalıcı güzelliğine bürünüyor. Hz. 
Isa'ının (a.s.) meraklı bakışları arasında nur kuşu, aynı hareketleri arka arkaya beş kere takrar eder. Hz. İsa (a.s.) 
hayretler içinde kalır ve bu işe hiçbir mana veremez. 

Tam o sırada Cebrail Isa'ya görünerek, hadiseyi şu şekilde açıklar: “Güneş ışıkları gibi parıltılar saçan nur kuşu, Peygamber Hz. Muhammed'in namaz kılan ümmetini temsil etmekte; çamur, günahkar olanların işleyeceği türlü ve çeşitli günahları göstermekte; kuşun içine dalarak çamur pisliklerinden sıyrıldığı ve öz parlaklığına kavuştuğu temiz su da namazın yerini tutmaktadır. Kuş nasıl durup çamura batarak kirleniyorsa ahir zaman Peygamberinin ümmeti de dünyalık çalışmalar içinde çeşit çeşit günahın kir ve pasına bürünerek yaratılıştan getirmiş oldukları öz temizlik ve nurlarını karartacaklardır. Ama arkasından namaza durarak Tanrılarının huzuruna dikilince öz temizliklerini gölgeleyen günah kirlerinden sıyrılıvererek eski nurlu görünüşlerine bürüneceklerdir. 

Hz. Muhammed'in (s.a.s.) ümmetine günde beş vakit namaz kılmanın farz edildiğini belirtmek üzere, gördüğün nur kuşu, peşpeşe aynı hareketi beş kere tekrarlamaktadır.” 
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Sonradan iyi amel ve temiz ahlakı ile, kendisini tanıyan müslümanların kanaatına göre veliler mertebesine yükselmiş olan bir zat doğru yola girmeden önceki halini bize şu ibret dolu sözlerle anlatıyor: 

“Ben eskiden bir eşkiya idim. Dağ başında gelip geçenlerin yolunu keser, silah zoru ile aldığım yolcu malları ile geçimimi temin ederdim. Bir çete arkadaşımla Dicle nehrinin kenarından geçerken iki hurma ağacı gördüm. 
Ağaçlardan biri meyvalı öbürü de hep kuru idi. 

Ağaçlara yakından dikkatle bakarken iki ağaç arasına gidip gelen bir kuş gözüme ilişti. 

Kuş, önce meyvaları salkım salkım sarkan yaş hurma ağacına varıyor, gagasına bir iki hurma takarak kuru hurma ağacına varıyor, kuru dallar arasında bir müddet kaldıktan sonra, tekrar dönüp meyvalı hurma ağacına geliyor, ve arkasından yaş ve olgun hurmaları gagasına aldıktan sonra yine kuru ağacın dalları arasında bir yere uçuyordu. 

Kuşun ağaçtan ağaca durmadan uçması ve meyvalı ağaçtan aldığı hurmaları kuru ağacın dalları arasına taşıması merakımı çekti. 

Acaba bu işin sebebi ne olabilir diye düşünerek kuru hurma ağacına tırmandım. Ağaca çıkınca gördüm ki kuru ağacın dalları arasında kör bir yılan yatmaktadır. 

Ağaçtan ağaca uçan kuş da, ona meyvalı hurma ağacından hurma taşımakta ve kuru ağacın çıplak dalları arasında kör ve çaresiz yılanın gıdasını temin etmektedir. 

Bunun üzerine içimden şöyle düşündüm. 

Bu kuru dallar arasında yatan, canlı varlık kör bir yılandır. İnsanlara zararlı olduğu için Peygamberimiz görüldüğü yerde öldürülmesine müsaade ctmiş, izin vermiştir. 
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ço iken Ulu Allah o onun n bile zin Ynii> Ağaçtan ağaca durmadan uçan kuşun yardımı ile Miyan ağacın hurmalarını yanı başına getirmiştir. 

Ben ise şükürler olsun, Allah'ın Data varlığına samimi yürekle inanan bir kimseyim. Buna rağmen varlığı kör bir yılana bile kuru dallar arasında rızık veren esirgeyici bir Allah'ın kulu olduğumu unutmuş gibi kendimi kötü yollara kaptırarak geçimimi haram ve haksız yerlerden temin ediyorum. 

Ne kadar yanlış yola kapılmışım. Şu andan itibaren bütün yaptığım günahlara kırk bir kere tevbeler olsun, artık ben eşkiyalığı bırakarak geçimimi helal yollardan kazanacağım. 

“Ey rahmeti bol esirgeyici Allah'ım! 

Yığın yığın geçmiş günahlarımı bana lütfederek sen bağışla! Senin dosdoğru yolunu gönlüme sindirip sana layık bir kul olmamı nasip eyle!" diye yalvararak, eşkıyalığı bırakmaya kesinlikle karar verdim. 

- Çete arkadaşlarım hafif bir şeyler söylediğimi işitmiş, yanıma sokulmuşlar. Neler söylediğimi soruyorlardı. 

Kuru ağacın dalları arasında gördüğüm çaresiz kör yılanı ve ona hurma taşıyan kuşu onlara bir bir anlattım ve gördüklerim karşısında eşkiyalığı tamamen bırakıp helal yollardan rızkımı kazanmaya karar verdiğimi arkadaşlara bildirdim. Anlattıklarımın tesiri ile onlar da gözyaşlarını tutamamışlardı. 

Hepsi de bana uyarak eşkiyalıktan ayrılmaya karar verdiler. Böylece çete arkadaşlarımla birlikte yol kesiciliği bırakmış; Allah'ın serbest kıldığı yollardan geçimimizi tayın etmek üzere vedalaştık yıllardan beri uğramadığımız evlerimize döndük. 
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İmam-ı A'zam, medreseden çıkıp evine giderken yol kenarında bir canbazın ip üstünde bir takım numaralar yaparak halkı meşgul ettiğini görüp kendisi de seyretmeye başladı. İ 

Talebeler Imam'ın bu hareketine hayret etmişlerdi. 
Onlar da hocalarının etrafını sardılar. | İ 

Talebelerinin başına toplanmasını bekleyen Imam-ı A'zam: 

— Hepiniz beni dinleyin. Gelmeyenler de gelsin, dedikten sonra onlara şu konuşmayı yaptı: 

— Şüphesiz ki, bu cambazların yaptığı Iyı bir şey değildir. 
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W Bunlar halkı kandırarak onlardan para topluyorlar ve böylece UÇ W  daha iyi yoldan rızık temin etmek varken, kötü yoldan W 


rızıklarını bulmaya çalışıyorlar. 

Fakat bunlar, kötü olan bir sanatı, adi bir varlık olan dünya malı ve para-pul için yaptıklarından bunların yaptıkları yine bir dereceye kadar günahtır. 

Ama, siz ulvi olan ilahi ilmi, dünya malı ve para-pul için kullanır, halkı bu yolla aldatır, zengin olmanın yoluna 

- bakarsanız hiç şüphesiz olmasın ki, sizinki bunlarınkinden daha adi bir hareket olur. Çünkü siz kıymetli bir şeyı, kötü bir şeyin kazanılmasında kullanmış olacaksınız. 
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Hz. Peygamber Efendimiz, bir gün ashabına zekatın faydalarından bahsediyor: | 

— Zekat malınızı manevi bir kale ile sarar ve muhafaza altına alır, buyuruyordu. 

Yoldan geçmekte olan bir hristiyan, bu sözleri duydu ve denemeye karar verdi; eve gitti nesi varsa zekatını ve sadakasını ayırdı; fakir fukaraya taksım etti. Bu sıralarda onun bir ortağı ücaret maksadıyla sefere çıkmıştı. Hristiyan: 

— Eğer diyordu, Muhammed'in dediği doğru çıkarsa onun hak peygamber olduğuna karar verir dinini kabul ederim, yok ever bu kadar mal taksim ettigim halde bir faidesi olmazsa, kılıcımı alır onunla harbederim, diyordu. 

Hrıstıyan, verdiği sadakanın neticesini beklerken ortağından bir mektup aldı. Mektupta: 

— Maalesef yolumuzu eşkiyalar kesti ve kervanda ne varsa herşeyı aldılar, deniyordu. 

Hrıstıyan beyninden vurulmuşa döndü. Kılıcı aldığı gibi Hz. Muhammed'i öldürmek üzere yola çıktı. Pür-hiddet yoluna devam ederken ikinci bir mektup daha geldi orta&ından. Orda ise şöyle yazıyordu: 

— Daha evvel size yazdığım mektup tamamen ters çıktı. 
Bizim devenin biri sakatlanmış ve ben kervandan birkaç yüz metre geride kalmıştım. Onümdeki kervanın tamamen yağma edildiğini görünce mutlaka beni de yakalarlar diye sana birinci mektubu yazmıştım. 

Fakat ne hikmetse beni görmeden çekip gittiler ve bizim malımız eşkiyalardan böylece kurtuldu. Hiç müteessir olmayınız, sag salim yolumuza devam ediyoruz. 

Adam ortağından bu haberi alınca, doğru Resulullah'ın huzuruna varıp: İ 

— Ya Resulallah! Bana Islamiyeti tarif et. Senin söylediklerini denedim ve faidesini gözlerimle gördüm. Artık müslüman olmak isüyorum, der şehadet getirip Müslüman olur. 
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ŞEFKATLİ BABA 


Hz. Süleyman aleyhisselam zamanında bir kimsenin şarap içen bir oğlu varmış. Bu halinden babası hiç memnun olmadığı içın ona daima kızar ve azarlar. 

Bir gün oğlu sarhoş halinde her nasılsa babasına vurur ve gözünü çıkarır. Babası da gözünü eline alarak şikayet etmek üzere Süleyman aleyhisselama gelir. Süleyman aleyhisselam hemen oğlunu çağırmıştır. Fakat oğlu ayıldığı zaman, yapmış olduğu bu işe son derece pişman olarak babasının gözünü hangi eli ile çıkardığını sorar. Ve sağ eli ile çıkardığını anlar. 

Hemen sol eline bir bıçak alarak sag elini keser ve doğru Süleyman aleyhisselamın yanına giderek. 

— Ey Allah'ın peygamberi! Benim yaptığım ışın cezası nedir? diye sorar. Hz. Süleyman aleyhisselam da “Elinin kesilmesidir.” diye buyurunca, o hemen kesilmiş elini O'nun önüne koyuvermiş. 

Babası ise bu hali öğrenince: 

— Ey benim oğlum, niçin böyle ettin? Ne olaydı benim bin gözüm olupta her birini çıkaraydın ve keşke böyle yapmayaydın, der. 

Bunun üzerine, Hz. Süleyman aleyhisselam ashabına dönerek, işte babanın oğluna olan şefkatine ve oğlunun babaya olan hürmetine bakınız, der ve o kimsenin gözünü, oğlunun da elini yerlerine koyarak “Ya Rabbi! Babalara ihsan eylediğin şefkat ve evlatlara verdiğin hürmet hakkı için bunlara acil şifa ihsan buyur” diye tazarru ve dua edince, Cenab-ı Hak derhal kabul edip onlara eski sıhhatlerini ihsan buyurur. . 
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Hz. İsa aleyhisselam bir gün seyahat ederken, dağda bir ihtiyara tesadüf eder ki, ihtiyar güneşin sıcağında ibadet ve taat ediyor. Hz. Isa aleyhisselam: 

— Ey ihüyar, güneşden, kardan ve yağmurdan korunacak derecede bir ev yapıp da içinde ibadet etsen olmaz mı? 

— Ya Nebiyyallah peygamberlerden duydum ki, dünyada 
700 yıldan fazla ömür sürülmezmiş. O sebeple bu kadar 
ömrü dünya tamirine sarf etmeyi uygun görmediğim için, bu hali seçtim. 

— Ey ihtiyar, sana bundan daha acayıp bir şey haber vereyim: Ahir zamanda bir kavim gelecek ve çoğunun 
ömürleri 100 yıla varmayacak. Böyle olduğu halde 1000 
yıllık ömür tedariki ederek, çok yüksek binalar, köşkler, bag ve bahçeler ve nice mülkler bina edecekler. 

— Ya Isa, eSer o zamanda olsaydım, Allahu Teala hakkı için o kadar ömrü bir secdede, geçirirdim, der ve yanında bulunan bir mağaradaki acaib şeyleri göstermek üzere Hz. 
Isa aleyhisselamı oraya davet eder. Beraberce mağaraya 


- girerler kı, yüksek bir taht üzerinde bir meyyıt ve başı 


ucunda bir mermer direk vardır. Direğin üzerinde ise şunlar yazılıdır. 

— Ben filan padişahım. 1000 yıl ömür sürdüm. 1000 
şehir ınşa ettim ve 1000 tane bakire kız aldım. 1000 tane padişah ile harb edip, askerlerini helak ederek, memleketlerini ellerinden aldım. Fakat neticede bu hale geldim. Ey akıllı ve alim olanlar benden ibret alın. 

Hz. Isa aleyhisselam, bunu görünce hayrette kalır ve yoluna devam eder. 
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Hz. İsa aleyhisselam zamanında bir Yahudi, Hz. İsa'nın mucizeleri olan ölüleri diriltme, ama ve hastalara şifa gibi mucizelerin mübarek hırka ve asasında olduğunu zannederek onlara tama eder ve çalmaya karar verir. Bu düşünce ile Isa aleyhisselama gelerek: 

“Ya Isa! Benim ehlim ve malım yoktur. Yalnız bir kimseyim. Kabul ederseniz zatınızla yoldaş olup seyahat etmek istiyorum” diye niyazda bulunur. Hz. Isa aleyhisselam da münasib görerek kabul eder. 

Beraberce giderlerken önlerine bir deniz gelir. Yahudi geçmeye kadir olamayınca, Hz. Isa aleyhisselam elinden tutar ve yürüyerek geçerler. Biraz sonra Yahudi “Ya Isa, karnım acıktı” deyince, Hz. İsa aleyhisselam da: 

— Şu karşıdaki dağa git. Orada olanlara benden selam söyle ve yiyecek bir şey iste, buyurur. 

Yahudi emri yerine getirir ve onlar da hemen üç tane ekmek verirler. Yahudi ekmekleri getirirken tama eder ve bir tanesini yolda yiyerek, ikisini getirip Isa aleyhisselama verir. Hz. Isa mucizeleri iktizası, ekmeğin kaç tane olduğunu bildiği halde, Yahudiden, kaç ekmek verdiklerini sorar. 

Yahudi de iki tane verdiklerini söyler. O gece bir mescidde yatarlar ve ertesi gün yollarına devam ederler. 

Giderken bir cüzzamlı kimseye tesadüf edince, Hz. Isa aleyhisselam, mübarek eli ile O'nu mesh eder ve cüzzamdan kurtulunca, yahudiye hitaben: 

— Ey Yahudi. Bu cüzzamlıya sıhhat veren Allahu Tebareke ve Teala hakkı için, o ekmek kaç tane idi? diye sorunca, Yahudi yine ikı tane der ve birisini inkar eder. Yine yola revan olarak giderken, gözleri kör bir kimseye tesadüf 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ederler. Hz. İsa mübarek eliyle, amanın gözlerini mesh edip ama görmeye başlayınca, Yahudiye hitaben: 

— Ey Yahudi, bu amanın gözlerinin nurunu ihsan eden Allahu Teala hakkı için ekmek kaç tane idi? diye sorar. 
Yahudi yine iki tane olduğunu söyler. 

Oradan bir deniz kenarına gelirler. Yahudi susadığı için Hz. Isa'dan su ister. 

O da bir bardak deniz suyu alır ve Kudret-i Hak ile, tuzlu olan su tatlı oluverir. 

Yahudi suyu içtikten sonra O'na yine sorar: 

— Ey Yahudi, bu deniz suyunu tatlı eden Allahu Teala Hazretleri hakkı için, ekmek kaç tane idi? Yahudi yine iki tane idi, diyerek inkarında ısrar eder. Denizden karşıya geçmek gerektiği ıçin, Hz. Isa aleyhisselam kendi ayağının bastıSı yere, Yahudinin de basmasını emreder ve öylece yürüyerek denizi geçerlerken, orta yere geldiği zaman Yahudiye: 

— Ey Yahudi, su üzerinde bize yürümeyi ihsan eden Rabbin hakkı için, ekmek kaç tane idi? der. Yahudi yine evvelki cevabı verir. Denizi geçip tenha bir yere geldikleri vakit, İsa aleyhisselam namaza durur. Yahudi de bu fırsatı ganimet bilerek, Hz. İsa aleyhisselamın hırka ve asasını çalarak yakında bulunan bir şehre gider. 

Şehre vardığı zaman, hemen ilan eder ki; ben hastalara şifa bulur, körlerin gözünü açar, cüzzamları kurtarır, hatta ölüleri bile dıriltirim. O beldenin padışahı hasta olup, tabibler o kadar u&raşmalarına rağmen bir türlü sıhhat bulmadığı için, yahudiye inanarak hemen padişahın huzuruna götürürler. Yahudi: 

— Bunun hastalığı pek bir şey değildir, hatta ölmüş dahi olsa diriltirim diye, bir çok boş laflar etmesi üzerine, onlar Yahudiye: 

— Aman medet senden olur, diye çokça ihsanlarda bulunup, büyük vaadler ettiler. Bunun üzerine yahudi, hırkayı padişahın üzerine örtüp, asa ile yavaş yavaş vurmaya 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başlar. Fakat bie sıhhat e eseri görünmez. ADN defa “Asayı hızlı vurayım belki öyle icabeder.” diyerek kuvvetli vurmaya başlar. Günlerce hastalıktan dolayı zayıf ve bitap düşen 

zavallı padişah nihayet asanın tesiri ile ölür. Hemen yahudiyı yakalayıp asmak için darağacına götürürlerken, Hz. İsa aleyhisselam onlara karşı gelir ve kalabalıktan ne olduğunu sual eder. 

Onlar da meseleyi anlatırlar ve yahudiyi idam edeceklerini söylerler. Hz. İsa aleyhisselam cellatların elinden yahudiyi alır ve “Siz biraz sabredin. İnşallah Allah'ın izniyle padişahınızı diriltirim” diye buyurunca, halk hemen Hz. İsa'yı alıp, padişahın yanına götürürler. 

Orada dua eder ve Hz. Allah'ın izni ile padişah dirilir ve kavmi ile birlikte Hz. İsa'ya iman ederler. Hz. İsa'ya: 


— Ya İsa, bu yahidi yalancıdır. Onu öldürelim, deyince 


İsa aleyhisselam affedilmesini temenni eder ve yahudiyi bu büyük tehlikeden de kurtararak yollarına devam ederler. 
Giderken yahudiye yine sorar: 

— Ey yahudı, şu padışahı öldükten sonra dirilten ve seni öldürülmekten kurtaran Hz. Allah'ın hakkı için doğru söyle, ekmek kaç tane idi? 

Melun yahudi yine iki tane diye cevap verir. 

Biraz daha gittikten sonra yol üzerinde üç tane altın kerpiç görürler. Hz. İsa aleyhisselam: 

> Ey yahudi, bu altınların birisi benim, birisi senin ve birisi de ekmeği kim yedi ise onun olsun, diye buyurunca melun yahudi: 

— Ya Isa, bir olan ve hepimizi yaratan Allah hakkı için ki, üçüncü ekmeği ben yedim, diye ikrar eder. 

Bunun üzerine Isa aleyhisselam altınların hepsini yahudiye vererek oradan uzaklaşır. 

Yahudi gayet sevinçli bir halde giderken, üç tane balık avcısına tesadüf eder ki, avcılar o gün hiç balık tutamamışlar, ve çok üzgün bir halde gidiyorlar. Yahudiyi görür görmez: Vay melun sen bunları nereden buldun? diyerek hemen 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öldürürler. 

Ve altınları kendi aralarında paylaşırlar. Karınları aç olduğu için, içlerinden birisini şehre gönderip bir miktar ekmek getirmesini söylerler. O ikisi, şeytan aleyhillanenin igvası ile ekmek getirecek olan arkadaşlarını öldürerek, altınları ikisinin paylaşmayı kararlaştırırlar. 

Ekmek almaya giden de altınlar yalnız bana kalsın düşüncesi ile şeytanın iğvasına kapılır ve ekmeğin içine zehir katar. 

Ekmeği getirir getirmez, hemen onu öldürüp ekmeği yedikleri zaman kendileri de ölürler. Altınlar ortada kalır. 
Hiz. Isa aleyhisselam yine oradan geçerken, bakar ki, yahudi ve üç kişi orada ölmüşler. Altınlar da yanlarında durduğunu görünce: 

— Alçak dünyaya meyl ve muhabbet edip mağrur ve mesrur olanların neticede bu hale gelecekleri şüphesizdir, diye buyururlar. 
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HAKİMİN DÖRT SUÇU 


Hz. Ömer radiyallahu anh, hilafeti zamanında Hımıs ileri gelenlerine bir mektup yazıp çevredeki fakirlerin kendisine bildirilmesini isteyerek yardım edeceğini bildirdi. 
Hımıs'lılar Şam ve civarında bulunan fakirlerin bir listesi Halife Hz. Omer'e arzettiler. Hz. Omer gelen listeyi açıp baktığında listenin başında kadı olarak tayin ettiği Sa'd b. 
Amir'in ismini görüp listeyi getirenlere hakiminin mali durumunu sordu. Onlar: 

— Hakimimiz hakikaten gayet fakirdir. Çünkü rüşvet olacağı korkusundan en küçük bir hediyemizi bile kabul etmiyor, dediler. Ni 

Bu sözler Halife Omer'in hoşuna gitmişti: 

— Allah'tan bu kadar korkan hakiminizin hoşunuza gitmeyen tarafları da vardır herhalde... dedi. 

Onlar: 

— Hakimlerinden şikayetlerinin de olduğunu ve bazı hallerinden memnun olmadıklarını söyleyerek kusurlarının sebebini öğrenmek üzere huzuruna davet etti. 

Hakim, Hz. Omer'in huzuruna geldiğinde, Halife ona Hımıslıların bazı şikayetleri olduğunu söyleyerek dört kusurunun sebebini sordu. O, bu dört hatasını şöyle izah etti: 

— Birinci kusurum; ailem hasta olduğundan evin bütün işerini bizzat kendim görüyorum ve bu sebepten vazifemin başına ancak kuşluk vakti gelebiliyorum. 

Ikincisi de; gündüzleri halk için vazife gören bir kimsenin gece olunca Hak için vazife görmesine müsaade edersiniz herhalde. Ben akşam olunca gün boyu yaptığım işlerin muhasebesini yapıyor acaba yaptığım işlerde bir kusurum varmı diye onu tetkik ediyorum. 
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dn Üçüncüsü ise; sırtımdakinden başka giyecek elbisem yoktur. Haftada birgün giydiğim çamaşırlarımı yıkıyor temizlik işleri ile meşgul oluyorum. Hatta evimde bile üzerime alacak bir elbisem olmadığından yıkadığım çamaşırlarım kuruyuncaya kadar hiçbir kimseyi görüşmeye bile kabul edemiyorum. 

Dördüncüsü; Hubeyb'in şehit edilmesini hatırlayınca bayıldığım ise doğrudur. Çünkü müşrikler Hubeyb'i asarlarken ben yanlarında idim. Belki mani olabilirdim, ama o zaman Islamla müşerref olmamıştım, sadece hadiseye seyirci kaldım. İşte bu hadise aklıma geldikçe kendimi tutamıyor mesuliytinden korktuğum için bayılıyorum, hastalanıyorum, diye sayarak dört kusurunu da Hz. Omer'e ızah etti. | 

Sa'd b. Amir'in bu izahatı karşısında göz yaşlarını tutamayan Halife çok memnun oldu ve ondan sonra Sa'd'ı hatırladıkça ağlar “Ah Sa'd ah Allah korkusu ne kadar yüceltmiş” der onunla iftihar ederdi. | 
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Bir yahudi ile Hz. Ali arasında bir anlaşmazlık vukubulmuştu. Meselelerinin halli için zamanın halifesi Hz. Ebu Bekir'in huzuruna çıktılar. Hz. Ebu Bekir yahudiye ismi ile hitap ederek yerine gönderdikten sonra Hz. Ali'ye: 

— Buyurun ya Eba Hasan, diye hitap ederek yahudinin yanında yer gösterdi. Bunun üzerine Hz. Ali'nin yüzünde üzüntü ve hiddet işareti belirmeye başlayınca, Hz. Ebu Bekir, yahudinin yanına geç dediğim için mi üzüldün! diye sordu. 

Hz. Alı: | 

— Hayır! Bilakis yahudinin yanına geç, dediğin içın değil, ona ismiyle hitap ettiğin halde bana ençok hoşuma giden künyem olan Ebu Hasan ismimle hitap etmeniz bana iltimas gibi geldi de ondan üzüldüm, der. 

Bu manzarayı gören yahudi İslamın inceliği karşısında müslüman olup: 

— La ilâhe ıllallâhn Muhammedür Resülullah, der. 
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SABAHA KADAR 
İBADET 


Karşıdan İmam-ı Azam Hazretlerinin geldiğini gören bir kişi: 

— Işte akşam abdestiyle sabaha kadar ibadet edip de sabah namazını da aynı abdestle kılan adam buymuş diye konuştu. Imam-ı Azam o zamana kadar öyle yapmıyordu. 
Fakat bu sözleri duyunca: 

— Bende olmayan bir ibadetle vasıflandırılmaktan ve Allah'ın huzuruna öyle çıkmaktan haya ederim, dedi ve ondan sonra kırk sene akşam abdestiyle sabah namazını kıldı. 

İmam-ı Azam Hazretlerinin namaz kıldığı caminin müezzini Yezid b. el-Leys Hazreti Imam ırtıhal ettikten sonra şahit olduğu bir hadiseyi şöyle nakletmiştir. 

— Birgün mescitte yatsı namazını kılarken Imam “Zılzal” suresini okuyordu. Ebu Hanife de namaz kıldıranın arkasında idi. 

Namaz bittikten sonra bütün cemaat çıktı. İmam Ebu Hanife tefekkür halinde olduğu yerde kaldı. Onu rahatsız 


etmemek için kandili söndürmeden çıkıp gittim. Kandilin 


içindeki yağ çok azdı. Sabah namazı için geldiğimde İmam Ebu Hanife'yi ayakta olduğu halde sakalını eline almış şöyle yalvarmakta olduğunu gördüm: 

— Ey zerre kadar hayra mükafat şerre de ceza terettüp ettiren Allahım! Kulunu cehennem azabından ve ona yaklaştıran şeylerden koru! Ben aciz kulunu geniş rahmetine ıdhal et! | 

Kandile baktım hâlâ yanıyordu. Beni görünce kandili mi alacaksın? Dedi. Ben: 

— Hayır! Sabah namazının ezanını okudum, dedim. 
Hazreti Imam gözümün içine bakarak bana: 
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Z DİNİ HİKAYELER li — Gördüğünü gizle, kimseye söyleme, dedi. Sabah VU) namazının sünnetini kıldıktan sonra tekrar oturdu. Daha sonra da bizimle beraber cemaatle akşam aldığı abdestle sabah namazını kıdı. N 

Müezzin akşam abdestiyle Ilmam'ın sabah namazını 


kıldığını akşam çıkarken caminin kapısını kilitlediğini anlamaktadır. 
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DİNİ HİKÂYELER | 


ABDULKADİR GEYLANİ 
HAZRETLERİ 


Bağdatlı bir adam bir gün Abdülkadir Geylani Hazretlerinin hazuruna çıkıp şöyle dedi: 

— Ya üstad! Benim bakire bir kızım vardı. Birgün evin damına çıktı, oradan aşağıya ne kadar ısrar ettikse indiremedik. 

Hatta biraz sonrada gözden kaybolup gitti. Bunun çaresi nedir ve bu ne haldir, derdimize bir çare, diye niyazda bulundu. 

Abdülkadir Geylani Hazretleri, bir müddet murakabe yaptıktan sonra adama şöyle söyledi: 

© — Bu gece yatsı namazını kıldıktan sonra, şehrin dışındakı Kerh harabelerine git, beşinci tepede otur. 
“Bismillah” de ve etrafına bir daire çiz. Biraz sonra cinler seçmeye başlar. Gözlerinle onların hallerini seyretmen seni korkutmasın. 

Geçerler, geçerler... En sonunda sabaha karşı onların melikleri gelir. Senin orada beklediğini görünce yanına yaklaşarak hacetini sorar. Sen ona Abdülkadır'ın selamı var de ve meseleyi anlat. 

Adam aynı Abdülkadir Geylani Hazretlerinin emir buyurduğu gibi yaptı. Hakikaten biraz sonra cin taifesi gelmeye başladı. 

Adam sonuna kadar seyretti ve sabaha karşı da etrafında muhafızları ve hizmetçileri olan ve her halinden onların en büyükleri olduğu anlaşılan melikleri geldi. Aynı Abdülkadir Geylani Hazretlerinin tarif ettigi gibi adama yaklaşarak: 

— Burada ne bekliyorsun, diye sordu. Adam kızının başından geçenleri anlattı ve kızının akibetini sordu. 

Buradan ilerisini kızı kaybolan adam şöyle anlatmaktadır: 
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— Ben Ginmilerin melikine Abdülkadir in gönderdiğini söyleyip de derdimi anlatır anlatmaz, melik hemen atından indi, yeri öptü daha sonra da: 

— Emir başımızın üstünedir, dedi, etrafındaki cinnilere dönerek. 

— Bu işi yapan cinniyı hemen bulup bana getirin, diye emir verdi. Etrafında hazır bekleyen cinniler aniden 


kayboldular. 


Çok az bir zaman geçmişti. Bir de baktım ki, kızımı ve onu alıp götüren cinnileri melikin huzuruna getirdiler. 
Kızımı götüren .cinni Çin ülkesinden imiş... 

Melik bir müddet hiddetle kızı kaçıran cinninin yüzüne baktıktan sonra: 

— Ey melun, kutbun yanıbaşından bir kızı alıp kaçırmaya nasıl cüret ettin, diye gürledi ve: 

— Bu melunun cezası ıdamdır. Kesin bunun başını, diye emir verdi. 

Cinniler hemen seğirtip onun kafasını kestiler ve hazır vaziyette beklemeye başladılar. Daha sonra melik kızımı bana teslip edip, başka emriniz var mı? Diye sordu. Ben: 

— Abdülkadir Geylani Hazretlerine bu kadar itaatiniz nedendir? diye sorduğumda şu cevabı verdi: 

— Evet! sonsuz itaatimiz vardır. Biz her zaman görürüz ki, Şeyh Abdülkadir evinin penceresinden her zaman bizleri seyretmektedir. Kovulan ve defedilen ciniler onun bakışından kaçacak delik ararlar. Bir insana Allah o imkanı lutfettikten sonra onun yapamayacağı bir şey yoktur, dedi. 

Ben cinnilerin melikine başka bir hacetimin olmadığını söyledim. Onlar da oradan ayrıldılar. Doğru Abdulkadir Geylani Hazretlerinin huzuruna gelerek arzışükran ettim. 
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İKİ TACİR 


İki tacir ticaret için yola çıkmışlar. Tesadüf bu ya, yolda bir küpdolusu altın bulmuşlar. 

Ticaret yapmadan hemen gerı dönmüşler. Birisi demiş ki, bir miktarını şımdi yanımıza alalım, kalanını da falan yerdeki ağacın altına gömelim demiş ve öylece yapmışlar. 

Günler sonra paraları bitince birlikte para almak için mezkur ağacın altına gitmişlerse de altınları bulamamışlar. 
Altınları saklamak fıkrını ileri süren tacir hemen arkadaşının . 
üzerine atlıyarak bunu sen ben yokken çaldın çıkar altınları yoksa seni hakime şikayet ederim, demiş. 

Iş tabii mahkemeye intikal edince hakim şikayet üzere gelen tacire şahidin var mı, diye sormuş. O da şahidim falan yerdeki ağaçtır. Onun şahitliğine baş vuracağız, demiş. 
Hemen ağacın altına girmişler. Hakim ağaca sormuş: 

— Bu altınları buradan kim aldı? demiş. 

Ağaç da: 

— Falan tacir aldı, diye söyleyince hakim büsbütün şaşırmış. 

Bunda bir sır olsa gerek, diye düşünmüş. Ağacın tâm - dibinde ateş yaktırmış. Dumanlar ağacın kovuğundan içeri gitmeye başlamış kı bir adam can havliyle dışarı fırlamış. 
Hakim adamı sorguya çekmiş ve altınları esas çalan tacirin kım olduğu ortaya çıkmış. | 
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HZ. MUSA'NIN 
CENNETTEKİ KOMŞUSU 


Hazreti Musa: 

— Ya Rabbi! Bana cennetteki KORaŞUnN bildir, diye ilticada bulunmuştu. 

Hak Teala, Musa aleyhisselama: 

Falan yere gıt! Senin komşun falan yerdeki kasaptır, diye talimatta bulundu. Hazreti Musa tarif edilen yere gitti, kasabı buldu ve evine misafir oldu. 

Kasap akşam eve gelirken yanında bir miktar et getirmişti. Eve geldikleri zaman mıisafirden izin istedi ve onları pişirdi, bir zembil içinde tavanda asılı olan annesini ındirdı, altını kuruladı ve eti parçalara bölerek onun ağzına vermeye başladı. 

Musa aleyhisselam cennet komşusunun kim olduğunu öğrenmeye başlamıştı, sinek vızıltısı gibi bir sesin geldiğini farkedip: 

— Ne oluyor? diye sordu. 

Kasap annesini yerine astıktan sonra misafire: 

— Bu benim annemdir. Ben bunu senelerden beri bu şekilde yedirir, içirir ve bütün ihtiyaçlarını temin ederim. 
O da bana her zaman: 

— Oglum Allah seni cennette Musa aleyhisselam ile komşu eylesin, diye dua eder, dedi. 

O zamana kadar kendisinin kim olduğunu gizleyen Musa peygamber, kendisinin Musa (a.s.) olduğunu söyledi ve cennet komşusunu müjdeledi. 
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ABDÜLKADIR GEYLANİ 
VE KIRK EŞKIYA 


Abdülkadir Geylani, küçük yaşta ilim tahsiline başlamıştı. Daha dokuz yaşında iken annesinden izin alıp Bağdat'a ilim tahsiline gitti. 

Giderken annesi oğlunun beline kırk altın bağlamış ve bazı nasıhatlarda bulunarak: 

— Oğlum sakın, ne olursa olsun yalan söyleme! diye tenbihte de bulunmuştu. İ 

Abdülkadir'ın de içinde bulunduğu kervan, Bağdat yolunda devam ediyordu. 

Bir vadiden geçerken kervanın önünü kırk kışılık bir eşkiya kesti. Eşkiyalar kervanda işlerine yarayan ne varsa aldılar. Ayrılacakları zaman, içlerinden biri Abdülkadir Geylani'ye: 

— Senin neyin var? diye sordu. 

O hiç tereddüt etmeden: 

— Belimde kırk tane altınım var!... dedi. Eşkiyalar üzerini bile aramaya lüzum görmedikleri çocuğun öyle söylemesine hayret etmişlerdi. Onu alıp reislerinin yanına götürdüler. d i 

Rels: 

— Evladım, biz seni aramayacaktık. Sen niye bende altın var dedin ve başını derde soktun, dediğinde, Abdülkadir: 

— Ben dünya malı için anneme ve Allah'a verdiğim sözümü bozamam'! diye cevap verdi. Henüz dokuz yaşında bulunan bir çocuktan bu sözleri duyan eşkiya reisinin kalbi yumuşamaya başladı. 

Bir müddet karşısındaki çocuğu ve kendi halini düşünen eşkıyabaşı: 
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dn — Arkadaşlar, ben şu andan itibaren bu zamana kadar yaptığım bütün günahlarımdan dolayı pişman oluyor ve tevbe ediyorum, bundan sonra da bir daha kötülük işlemeyeceğime söz veriyorum. Eğer siz, bu işe devam etmek istiyorsanız, başınıza başka bir reis bulun, dedi ve bütün alınan malların geri verilmesini emretti. 

Reislerini dinleyen diğer eşkiyalar: 

— Biz bu işe seninle başladık, seninle bitireceğiz. 
Madem sen vaz geçtin, biz de tevbe istiğfar ediyoruz, dediler. 

Abdülkadir Geylani'nin ihlaslı ameli karşılığını verdi, eşkiyalar bu işi bırakıp tövbe ettiler. 
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İMAM EBU YUSUF VE 
HAMAMCI 


Ebu Yusuf fakir bir aile çocuğu idi. Binbir güçlük içinde tahsiline devam ediyor ve tek teselliyi hocası Imam- ı Azam ın: 

— İlim azizdir, sahibini de aziz eder, sözünde buluyordu. 

Talebeligi zamanında bir gün hamama gitmişti. 
Hamamdan çıkarken üzerinde hamamcıya verecek para çıkmadı. Hamamcı bütün ısrarlarına rağmen parasız göndermiyordu. Her ne kadar: 

— Şimdi yanımda yok, bana müsaade et sonra getiririm. 
Ben talebeyim, istersen sana bir ilmi mesele, öğreteyim dediyse de hamamcıya tesir etmedi. 

Hamamcı en sonunda ayakkabısını rehin alıp İmam-ı Ebu Yusuf'u yalın ayak gönderdi. Ancak para bulup getirdiği takdirde ayakkabısını alabilecekti. 

Bu hal İmam'ın çok ağrına gitmişti: 

— Bir hamamcıya bile sözümüz geçmiyor, para olmazsa resil olursun, diyerek ilim tahsilinden vazgeçti ve para kazanmanın yollarını aramaya başladı. 

Imam-ı Ebu Yusuf'un bu kararı hocasını çok üzmüştü. 
Ebu Yusuf'u aradı, buldu ve hamamcının parasını vererek ayakkabıyı da aldırdı. İ 

Aradan zaman geçmiş, Ebu Yusuf, hakikaten Imam-ı Ebu Yusuf olmuştu. Medreselerde talebe okutmakta ve insanlığın bir çok müşkülünü çözmekte idi. 

Bu arada hamamcının başı derde girmişti. Çünkü o: 

— Bir kızım olur, onu da evlendirirsem paha biçilmeyen bir cehiz hazırlarım, diye vadetmişti. 


Allah ona bir kız evlat verdi ve düğün zamanı da gelip 


çattı. Fakat bir türlü vadini yerine getiremiyor, dünyada paha biçilmeyen bir şey bulamıyordu. Kıme derdini açtı, 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bulamamıştı. Bir gün bir ahbabı: 

— Sen git, falan yerde bir alim var, derdini ona anlat. 
Bu işe bir çare bulursa o bulur, dedi. 

Hamamcı tarif edilen yere gitti, sordu-soruşturdu, O zatın medresede talebe okuttuğunu öğrenip doğru medreseye gitti. Medreseye varıp kapıyı çalıp içeri girince Ebu Yusuf hamamcıyı tanıdı ama, hamamcı onu tanımamıştı. Derdini anlatıp kendisini kurtaracak fetvayı vermesini istedi. 

Ebu Yusuf, hamamcıyı dinledikten sonra: 

— Sizin sorunuz çok kolay, yalnız bu talebelere şu kadar yardımda bulunacaksınız, deyince hamamcı derdine çare bulunduğu için sevinçten uçuyordu sanki. 

Hamamcı bütün şartları kabul ettikten sonra Ebu Yusuf rahimehullah: İ 

— Kızının çehizine bir Kur'an-ı Kerim al koy. İşte kıymetine paha biçilmeyen tek şey budur, diye fetvayı verdi. 

Daha sonra iş kendisini tanıtmaya gelmişti: 

— Sen bir zaman hamamına giren bir talebeden, parasının yerine ayakkabısını almıştın. Fakat şimdi hamam parasının bin mislini vermeye razı oldun. Ondan dolayı ben senden talebelere yardım istedim, deyince hamamcı da karşısındakinin kim olduğunu tanımıştı. 

Bu mesele İmam-ı Azam Hazretlerinin kulağına gitti. 9 
Hazreti İmam, talebesinin bu buluşunu çok beğenmişti. Li 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VE SALAVATI ŞERİFE 
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Tabiinden Hasan-ı Basrı Hazretleri zamanında bir kadın, Hazret-i İmamın huzurana gelip: 

— Ya imam! Benim genç bir kızım vardı. Birkaç ay evvel vefat etti. Fakat onun hasretine dayanamıyorum. 
Öldükten sonra rüyamda da görmedim. Bana bir dua öğretiniz de, hiç olmazsa onu rüyamda görüp teselli olayım, dedi. Hasan-ı Basri kadına lazım gelen duaları talim etti. 

— İnşallah görürsün, diyerek gönderdi. 

Kadın öğretilen duaların tamamını okudu. Cenab-ı Allah'a kızını göstermesi için hayli yalvardıktan sonra, göz yaşları ile yatıp uyudu. Uykusunda kızını gördü. Gördü ama gördüğüne de pışman oldu. Çünkü kıza öyle azap ediliyordu kı, onu görünce ciğeri parça parça oldu. Kıza ateşten bir elbise giydirmişler, şiddetli şekilde azap olunmakta idi. 

Kadın heyecanla uykusundan uyandı, sabah olduğunda da, Hz. İmamın huzuruna tekrar çıkarak gördüğünü anlattı. 
Kızının bu azaptan kurtulması için ne yapması lazım geldiğini, ne gibi hayır-hasenat ederse günahlarının affedileceğini sordu. 

Hasan-ı Basrı Hazretleri, ona bazı tavsiyelerde bulundu ve geri gönderdi. Fakat bir müddet sonra Hasan-ı Basri Hazretleri kendisi bir rüya gördü. 

Rüyasında genç ve son derece güzel bir kız, cennet bahçelerinden birinde altın bir tahtın üzerinde oturmakta ve etrafına güneş gibi parlaklık saçmakta idi. 

Kız Hasan-ı Basri Hazretlerine: 

— Beni tanıdın mı? diye sordu. 

Hz. İmam, tanımadığını ve hangi peygamberin kızı yahut zevcesi olduğunu sual etti. 
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Kız şöyle dedi: 

— Hani sana gelip de beni görmek için senden yardım isteyen ve rüyasında azap içerisinde görünce de tekrar size durumu anlatım günahımın affı için ne yapması lazım geldiğini soran kadın var ya, işte ben onun kızıyım, dedi. 

Hz. Imam: 

— O kadın bana senin azap içinde olduğunu söylemişti. 
Ne oldu da kurtuldun o azaptan? diye sorduğunda, kız şöyle dedi: | ! 

— Ya Imam! Allah'ın sevgili kullarından biri bizim bulunduğumuz kabristandan geçti ve oradan geçerken bir Fatiha üç ihlasla beraber üç kere de salavat getirip biz kabir ehlinin ruhuna hediye etti. Işte ondan sonra “Bu kabrıstanda kabir azabı çekenlerden azabı kaldırın!” diye bir nida geldi ve benimle beraber 350 kişiden kabir azabı kaldırılıp cennet nimetleri bize ihsan olundu, diye anlattı. 

Hasan-ı Basri Hazretleri, gördüğü bu güzel rüyayı o kadına anlatıp kızının azaptan kurtulduğunu müjdeledi ve ondan sonra bol bol salavatı şerife okumasını tavsiye etti. 
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İstanbul'un Vefa semtinin ismi, kendisinden kalan zamanın manevi erlerinden Şeyh Vefa Hazretlerinin bir oğlu vardı. Bu çocuk o zaman henüz İstanbul'a çeşmeler yapılmadığı için evlere hayvan sırtında su taşıyan sakaların kırbalarını (Kırba, eti yenen hayvanların derisinden tabaklanarak elde edilen su tulumu) delerdi. 

Hazreti Fatıh devri şeyhlerinden olan Şeyh Vefa Hazretlerinin çocuğu bu kötü hareketini uzun zaman devam ettirdiği halde, sucular Şeyhin hatırına çocuğa bir şey demedikleri gibi, gelip durumu Hazreti Şeyhe bile anlatmaya cesaret edemezlerdi. | 

Sakalardan bir tanesi artık dayanamayıp durumu, çocuğun babasına açmaya karar verdi. Şeyhin huzuruna gelerek: 

— Ya Şeyh! Ne zamandan beri sizin çocuk, bizim kırbalarımızı elindeki çıvi ile delmekte ve akan suları ağzını dayayıp içmektedir. Bu zamana kadar bir şey söylemedik ama, artık dayanılmaz oldu, siz bir tenbihte bulunsanız da çocuk bu halinden vazgeçse, dedi. 

Oğlunun böyle çirkin bir iş yaptığını öğrenen Şeyh Vefa Hazretleri, çok üzüldü, ne kadar kırbası delinen sucu varsa hepsini çağırıp masrafları ödedi. Ve gönüllerini alarak: “Birdaha olmaz inşallah, suç çocukta değil, mutlaka bizdedir. 
Ya anası bir hata işledi, yahut bende bir kabahat var” diyerek sucuları gönderdikten sonra, hanımını çağırıp meseleyı anlattı: 

— Hanım kabahat ya sende, ya bende... İyi düşün, çocuğa hamile iken veya emzikli iken, haram bir şey yedin mi? diye sordu. 
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Şeyhin hanımı gayri meşru hiç bir şeyi yemediğini yalnız, çocuğa hamile iken komşunun bahçesindeki nardan canı çektiğini ve iğne ile delerek bir damla emdiğini söyleyince Şeyh sevindi: “Elhamdülillah hastalık teşhis edildi” diyerek gidip komşudan helallık dilemesini ve ne isterse vermesini söyledi. Kadın gitti, evin kadınını buldu, durumu anlatıp hakkını helal etmesini rica etti. 
Narın sahibi: | 
— Helal olsun komşu, bir damla nar suyunun ne kıymeti olur, keşke koparım yeseydin, diyerek hakkını helal etti. 
Ve bu mesele hallolduktan sonra Hazreti Şeyh oğlunu çağırıp tenbih etmek lüzumunu bile hissetmedi. Hakikaten ondan sonra çocuk değil elindeki çivi ile sucuların kırbasını delmek, dönüp onlara bakmıyordu bile. Sucular keşke daha evvel durumu Şeyh'e anlatsaydık, Şeyh oğlunu daha önce terbiye etmiş olurdu, dediler. 
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MEZAR 
SOYGUNCUSU 


Allah dostlarından birisi, Bağdat caddelerinde dilenen kör bir dilenciye rastladı. Allah'ın suçsuz yere hiçbir bela vermeyeceğini bilen Allah dostu: 

— “Sana ne oldu da gözlerin kör oldu? Sonradan mı oldu, anadan doğuştan mı körsün?” diye sordu. 

Ama sonradan gözlerinin kör olduğunu söyledi ve başından geçen hadiseyi şöyle anlattı: 

— Ben vaktiyle kefen soyardım. O zaman gözlerim görür ve güçlü idim. Bir gün bana adaletiyle meşhur bir hakım rastladı. Bana şöyle dedi: 

— Sen kefen soyarmışsın. Bu Iyi bir şey değil. Senin cezanı vermek bana düşer ama, suçüstü yakalayamadığımız için ve şahid de olmadığından sana bir ceza veremiyorum. 

Senden istediğim ben öldüğüm zaman benim kabrimi açıp da kefenimi alma. Al sana bir kefenin kıymeti ne ise şimdiden vereyim, dedi ve belki de bir kefenin değerinden de fazla para verdi. Bu kötü huyumdan vazgeçmem için bana nasihatta bulundu. 

Aradan zaman geçti, her fani gibi o adıl hakim de dünyadan göçüp gitti. Fakat benim içimi bir fitne aldı. Illa da gidip kefeni soymak istiyordum. Adam bana parasını vermişti ama, olsun dedim. Bu daha iyı, ıkı kat birden kâr yapmış oluruz. İ 

Adam nasıl olsa öldü. Kalkıp da bana bir şey söyleyeceği yok ya dedim ve gidip Hakimin mezarını açtım. | Kefeni almak için kabre girdiğimde, karşıdan öyle iki heybetli melek geldi kı, ben şaşkına dönmüştüm. 

Hiçbir şey yapamadan kabrin içine çömelip kaldım. 
Ben kefen soymak şurda dursun ürür titriyordum korkumdan. 
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dn Gelen melekler, hakimin etrafında dolaşıp bir yerinde sakatlık olup olmadığını kontrol ediyorlardı. Her tarafını muayene ettiler. Hiç bir noksanlığı yoktu. “Aferin sana. Ne mübarek bir zatmış, hiçbir isyanı yok” diyorlardı. Her tarafını iyice muayene ettikten sonra sağ kulağında bir miktar akıntı gördüler. Acaba bu akıntı neden olmuştur diye biri birine sorunca, öbürü şöyle söyledi: 

— Bu çok adaletli bir hakimdi. Bir davada, bir tanıdığı ile başka bir adamın muhakemesi vardı. Hakim her ikisini de hakkıyla dinledikten sonra tanıdığı zatı haksız gördü ve adaletle hükmetti. 

Lakin tanıdığı zat konuşurken, ona daha fazla kulak verip onun söylediklerine daha çok dikkat etmişti. İşte bu kulağındakı akıntı bundandır” dedi. 

Melekler arasında konuşmaya devam ediyorlardı. 
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UN Birisi: A 

A — Buna şimdi ne ceza vereceğiz? dedi. ii Oteki melek: 
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— Bunun kabrini ateşle doldurmamız gerekiyor, dedi ve orası sanki bir cehennem oldu. Öyle şiddetli bir ateş yığını içinde kaldı ki, ateşin şiddetinden gözlerim kör oldu. 
İşte benim kör olmama sebep budur, diye anlattı. 
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İmam-ı Azam Ebu Hanife, ticaretle meşgul olurdu. 
Elbisecilik yapan Imama kadının biri, ipek bir elbise getirip satmak istediğini söyledi. 

Imam-ı Azam: 

— Kaç paraya vereceksiniz? diye sordu. 

Kadın: 

— Yüz dirheme! dedi. 

- Imam-ı Azam, baktı ki elbisenin değeri yüz dirhemden fazla... 
— Bu elbise söylediğinden fazla eder. Kaça vereceksin? 
dedi. 

Kadın ikiyüz dirheme verebileceğini söyleyince, o yine değerinin fazla olduğunu söyleyerek artırmasını söyledi. 
Kadın artıra artıra dört yüz dirheme kadar çıkardı ama, Imam-ı Azam Hazretleri yine de elbisenin değerinin bundan da yüksek olduğunu söylüyordu. Kadın şüpheye düşüp: 

— Sen benimle alay mı ediyorsun. Ben bu elbiseyi satmak istiyorum. Kaça alacaksan al, dedi. 

Kadının bu çıkışları üzerine, Imam-ı Azam Hazretleri: 

— Anlaşılan biz bu elbiseye fiyat biçemeyeceğiz. En iyisi anlayan birisini çağıralım da buna o bir fiyat belirlesin, diyerek bir elbiseci çağırdı. 

Gelen adam, elbisenin değerinin 500 dirhem olduğunu söyledi ve ancak ondan sonra Imam-ı Azam Hazretleri elbiseyi kadından satın aldı. 


ep 
>w Ke, 
SESE 
> > 


m. > A, > 
Sez — > 
> —53E 


230 
> “> 
556 
C 5 e 


> we» 


203S 
> > 


ün, 
> 


SEE 
CL e 
RE 
Cu “> 


4» 
ii 


2036 
0 ip 


<a. 
> 


SESE 
C we. 
SESE 
> > 


2063 
> vw. 
2E3S 
>, “m. 


ee 
> > 
SES g> Mi 


> mazi 


SEE 
> La 


5 e) 
we Y 


SE — e —2 03 2S 
4 Ye» -— —ğFş — 
* 
EEE 

> — Y a he — 


56 
ELE 


" 
C/ 


A 


i 


N 


hi 


<a, 


>» 
v. 


ŞE 


<n, 
(5 


>» 


e 


> 


<n, 
CA 


> 


ŞE 


Av 


Gün, 
> 


> we» 


> 


m. 
Cİ 


>» 
Av 


e 


cn, 
> 


ap 


e 


Gg 


al 


A, 


a2 


C 


> 


Sn, 


> mai 


e 


m 
» 


4» 


e 


w 


> 


A m. 


Şİ 


> 


Ai 


<G 


>» 
tani 


Şe 


<a, w 


4» 


e 


w 


> 


b v. 


e 


hı.) 


a. 
> 


> 
> 


<<. 
Ç/ 


> 


e 


ai 


<a. 
> 


Si ri 


ŞE 


“m ww 


N 


A 


HÜKÜMDARIN 
ADALETİ 


Hz. Ömer ve Sa'd b. Ebi Vakkas Hazretleri, İran'a at satmaya gitmişlerdi. İran'a vardıkları zaman şehrin girişinde cirit oynayan bir kısım genç görüp seyre daldılar. 

Bir ara yabancıların kendilerini seyretmekte olduğunun farkına varan gençlerden birisi yanlarına gelip “Bedeviler” gibi sözlerle hakaret ettikten sonra, satmak için getirdikleri ve üzerine bindikleri Arap atlarını zorla ellerinden aldılar. 
Hz. Ömer ve Sa'd b. Ebi Vakkas Hazretleri ticaret maksadıyla geldikleri şehre meyüs ve mükedder vaziyette girdiler. 
Yanlarında yiyecek bir şeyleri olmadığı gibi paraları da kalmamıştı. Aç-susuz akşam olmasını beklediler. 

Akşam olunca da bir hana vardılar. Kapıdan girer girmez hancı, misafirlerinin yabancı olduğunu ve üzüntülü olduklarını anladı. Neden üzüntülü olduklarını sordu. Hazreti Ömer daha üzüntülü görünüyordu. O hiç konuşmadı. İbni Vakkas Hazretleri ise başından geçenleri hancıya dert yanarak anlattı. Hancı misafirlerini dinledikten sonra: 

— Siz üzülmeyin, bizim hükümdarımız son derece adildir. Ya atlarınızı buldurur, yahut bedelini tazmin eder. 
Sizin anlattığınıza göre elinizden atları alan hükümdarın kendi oğludur. Ama o mutlaka bu Mace halleder, diyerek teselli verdikten sonra: 

— Her sabah hükümdarımız pazar yerinde halkın önünden geçer ve halkın ona dert ve dileklerini bildirirler. 
O da ne icab ediyorsa hemen yapar. Siz sabahleyin hemen pazar yerine gıdın vaziyeti anlatın, dedi. 

Sabah, Hazreti Ömer, ve arkadaşı pazar yerine çıkıp hükümdarı beklemeye başladılar. 
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Biraz sonra hükümdar yanında tercümanları olduğu halde geldi. Herkes nesi varsa açık-açık söylüyor o da gerekeni yaptırıyordu. Sıra Hz. Omer ve Ibni Vakkas Hazretlerine geldi. Onlar da başlarından geçenleri anlattılar, atlarının bulunup geri verilmesini dilediler. 

Hükümdar bunları dinleyince yüzü çok asıldı ve üzüntülü olduğu her halinden belli idi. Bir kese altın verdi ve atlarının da bulunacağını söyledi. Hükümdar tercüman vasıtası ile konuşuyordu, tercüman ise atı alanların hükümdarın oğlu olduğunu söylememişti. Hazreti Omer ve Ebu Vakkas Hazretleri yine akşam kaldıkları hana geldiler. 
Bu sefer yanlarında paraları da vardı, karınları da toktu. 
Hancının parasını verdiler. O gece de orada kalıp sabahleyin yola çıkmayı düşünüyorlardı. Hancı ne olduğunu sordu. 
Onlar hükümdarla görüştüklerini ve atları bulacağını söylediler, dedi. | 

Hancı birden öfkelendi ve: 

— Demek kendi oğlu olduğu zaman Iş değişiyor, dedi. 

Sabah oldu bu sefer hükümdarın karşısına hancı çıkıp: 

— Hükümdarım, suçu işleyen başkası olur ceza verirler de, sizin oğlunuz olursa cezasız mı kalır? dedi. 

Nuşirevan bunu duyunca rengi değişti ve çok sinirli olduğu besbelli idi. 

— At sahipleri yarın şehri terketsinler... Fakat biri şehrin kuzey, biri güney kapısından çıksın, dedi. 

Sabah oldu ve atların değerinden fazla para verdi. 
Hazreti Ömer ve Ebu Vakkas şehri terkediyorlardı. Bir de ne görsünler şehrin bir kapısına atı alan genç, diğer kapısına ise hükümdara yanlış bilgi veren tercüman asılmışlar ve ölmüşler bile. 

Fakat ne yazıktır ki, adaletiyle meşhur bu hükümdara iman nasip olmamış ve Efendimiz (s.a.s.) imansız gittiklerine teessüf ettiği isimler arasında bunu da saymıştır. 

Aradan uzun yıllar geçti, Hz. Omer Islam halifesi, Sa'd b. Ebu Vakkas da Mısır valisi oldu. Mısır'ı 


AK 


SAN li 
UYU 


Zee 
> wn, 


> 
Nm, 


358 
> > 


Ta 
> 


2e3S 
> hi 
ZE go a) 


w hi 


2030 
> amel 


bm. 
sw 


> 
Aa) 
> ii 


<a, 
> a, 
> 


2130 
> ih, “ 
iL, “ > 
Md SE 


2E3S 
Çİ hı.) 
2036 
ÜC > 


236 
4 ve» 
— > 
SES 


23 
ww > 
2E3S 
> > 


2E3z a» Ai 
> A 


>» 
Mn, 


>) 
«> Va, 


> 4 “m. 
Mm Y e 


203€ 
wv ha,“ 
A m. 
Me Y a 


23 
> “> 


a, 
> 


SES 
> ai 
SEE 
İ hr) 


<a »> 
SEE 
EŞ 
4 hi 


> iy, 
SEÇ 
> hr, 3 


> hi 


Eze 
> in, 


a. 
> 


2E3S 
> Ani 
SEE 
> ha) 


52 
DEE 


Ğ/ 


>» 


Şe 


Cİ 


m) 


a, 


> ai 


e 


<. 
> 


> 


e 


> 


> 


2 


> hir) 


e 


<2, 
> 


> 
> 


e 


h. 
> 


> ve 


ŞE 


<a ge 


> a) 


e 


aa, 
> 


> 


Şe 


«>» 


in, 


< 


> 
A 


e 


<a, 
> 


a» 


e 


g> 


hr 


MA, 


e 


Vin, 


m. 


> 
> 


ŞE 


<a, 
ÜC 


4» 


e 


> 


ün, 


üz. 


> hr) 


CD: 


a 
> 


> 


DD 


4 


hr) 


A 


DD 


> 


hani 


TP 


Şe 


> 


va» 


m, 


> laz 


ŞE 


in. 
> 


UYU 
> 
UYU 


müslümanlaştırmak İç için n bir € camı yapıl Gali Bu camiye enuygun yer ise bir yahudinin yeri idi. Mısır valisi yahudinin yerine cami yapımına başladı. Yahudi çaresiz bir şekilde düşünürken müslümanlardan bir zat: 

— Nedir senin bu halın? diye sordu. 

O: 

— Bir evim vardı, başka bir şeyim yoktu. Vali şimdi oraya cami yapıyor. Ben ne yapacağım? Şimdi açıkta kaldım dedi. 

Müslüman ona: ği 

- Sen git Medine'ye... Orada Hazreti Omer vardır. 
Derdini ona anlat. Senin derdine mutlaka bir çare bulur, dedi. Yahudi daha İslamiyetin nasıl bir din olduğunu bilmiyordu. Medine'ye vardı. Halife'yi sordu, bahçeyi buldu. Baktı kı, orada bir adam çalışıyor. Yanına yaklaşıp: 

— Ben Halife Ömer ile görüşmek istiyorum, dedi. Ona göre hükümdarın tarlada ne işi vardı. Karşısındakı: 

— Derdini anlat! Ömer benim, dedi. 

Yahudi derdini anlatıp, bir çare bulunmasını söyleyince Hz. Ömer, öfkeli bir şekilde, bir kemiğin üzerine bir şeyler yazıp adamın eline verdi: 

— Götür şunu valiye ver, dedi. 

Yahudi bu yazışmadan pek bir şey anlamamıştı. Bundan bir şey çıkmaz diyordu kendi kendine... 

Mısır'a gelip kemiği Sa'd bin Ebu Vakkas'a verince vali çok korkmuştu. Hemen evi eksisinden daha güzel bir şekilde tamir etti ve yahudiye verdi. Hem de mumnun etmek için bir miktar yardımda bulundu. Hazreti Ömer'in gönderdiği kemiğin üzerinde sadece şu iki kelime yazılı idi: 

— Ben, Nuşirevandan daha adaletliyım. 
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